
Paasmagazine
> Aan de bewoners van dit adres 

in Wezep en Hattemerbroek

Wezep en Hattemerbroek 2023

Evangelie betekent

‘GOED 
NIEUWS’
Maar is het  
ook waar?

Kerken in Wezep 
bieden financiële 
hulp in moeilijke 

tijdenYouth Alpha

Zo’n klein deel uit 
je leven kan zoveel 
verschil maken.

Doen, 
doneren, 
danken, 

delen

GOED 
N!EUWS

Wauw,



Aimée
Kiki

Jelthe

Nora

Waar 
word  
jij blij 
van?

En waar je ook 
naar toe gaat

Hij laat  
je nooit 
alleen

God is altijd bij je
en altijd om je heen

Paasmagazine

Lied Sela: Breng ons sam
en.  (Tekst: Hans M

aat. M
uziek: Frans Korpershoek.) 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Waar Jezus woont  
voelt de liefde  

zich thuis!

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

Fotografie: G
eertje Vierhout
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Stel je voor,  je ploft na het avondeten op de bank en zapt weg van het ene treu-
rige nieuws naar het andere. Dan wordt er op de deur geklopt… Je doet open en 
daar staat Gaston voor de deur met een cheque: “Ghoooeddenavond meneer/
mevrouw, ik heb goed nieuws voor u!” Dat is nog eens goed nieuws, denk je bij 
jezelf.

Elk jaar zitten we met het redactieteam en vragen we ons af of we opnieuw een 
paasblad moeten maken. Eerlijk gezegd is het best veel werk. We willen iets 
goeds neerzetten. De vele positieve reacties die we krijgen, motiveren ons om 
toch weer een uitgave te maken. Het is ook erg leuk om te doen, omdat we een 
superteam hebben. Met dit paasblad proberen we elk jaar weer bijzondere en 
mooie verhalen te publiceren over mensen uit ons eigen dorp. Verhalen van 
mensen die, geïnspireerd door het geloof, kracht vinden om door te gaan, te 
blijven hopen of zich onbaatzuchtig in willen zetten voor de ander. 
Evangelie betekent letterlijk ‘goed nieuws’. Het goede nieuws is dat God liefde is. 
En dat wij worden opgedragen die liefde door te geven. De Bijbel staat er vol van, 
het houdt niet op! ‘Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; 
en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God 
niet, want God is liefde’ (1 Johannes 4). ‘Liefde, dat is goed nieuws voor de wereld! 
En dat is niet alleen van toen of nu, het is van alle eeuwen en plaatsen.’ ‘De Heer is 
goed, Zijn liefde duurt eeuwig, Zijn trouw van geslacht op geslacht (Psalm 100: 5)’. 
Dat is het goede nieuws van Pasen, zoals je kunt lezen in dit magazine. 

Is dat ‘goede nieuws’ voor iedereen? Net als de envelop van Gaston hoef je het 
alleen maar aan te pakken en het is van jou. Het goede nieuws van Pasen is voor 
iedereen en God-zij-dank niet alleen voor die ene geluksvogel.

Jaap.

Goed nieuws  
voor iedereen!Samenkomsten Stille Week

Vespers zijn korte avonddiensten van ongeveer een half uur. 
Dit jaar worden er, in de week voor Pasen, vespers  
georganiseerd in de Vredeskerk, het Noorderlicht en De 
Morgenster. Iedereen is van harte welkom. 

Maandag 3 april - 19.30 uur vesper
Locaties: Vredeskerk / Noorderlicht
 
Dinsdag 4 april - 19.30 uur vesper
Locaties: Vredeskerk / De Morgenster

Woensdag 5 april - 19.30 uur vesper
Locaties: Vredeskerk / Noorderlicht

Donderdag 6 april (Witte Donderdag) - 19.30 uur vesper 
Locaties: Vredeskerk (viering Heilig Avondmaal) / De Morgenster

Vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) - 19.30 uur dienst  
Locaties: Vredeskerk / De Morgenster  
(ook zijn er diensten in anderen kerken)

Zaterdag 8 april - 19.30 uur vesper
Locatie: Vredeskerk

Welkom bij de 
Vespers
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Colofon

Al ruim tien jaar maken we voor Wezep en 
Hattemerbroek een gratis magazine rond 
Pasen. Dat doen we vanuit onze passie 
voor het geloof en mensen. Om hoop 
en dromen door te geven en mensen te 
enthousiasmeren met opbouwende ver-
halen uit Wezep en Hattemerbroek. We 
hopen dat deze verhalen inspireren en 
bemoedigen, of tot nadenken stemmen. 
Met dank aan alle mensen die hun ver-
haal hebben willen delen.

Redactie:  
Jaap Slager, Geertje Vierhout, Esther 
Visser, Heleen Ruiter, Gerard van der Vel-
de en Mirjam Slager. M.m.v. Rob Barzilay, 
Anna Brands, Johan van de Worp, Gert 
Gerritsen en Mieke Souman.

Alle kerken van Wezep en Hattemerbroek 
hebben het samenstellen van het blad 
mogelijk gemaakt.  Heb je vragen over 
deze uitgave, stuur dan een e-mail aan 
jaap@jaager.nl

Realisatie: Jaager, Hattemerbroek.

Wezep en Hattemerbroek

Paasmagazine

Vredeskerk 
Heidepad 81 

De Morgenster 
Zuiderzeestraatweg 503 

Noorderlicht 
Mariënrade 1
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“Weet je wat grappig is?”, begint 
Judith, terwijl ze nog vijf verdwaal-
de kruimels van de smetteloze tafel 
veegt, “ik vind het zelf helemaal 
geen groot gezin. Het is gelukkig 
niet zo dat je opeens acht kinderen 
hebt. Je rolt er zo een beetje in.” 
Op schoot zit de tweejarige Kefas. 
Hij en zijn broertje Baruch zijn nog 
thuis, de overige kinderen zitten 
op school. “Ik droomde altijd al van 
een groot gezin, maar het is natuur-
lijk de vraag wat je krijgt. Ik houd 
van de gezelligheid, ik ben gek op 
kinderen en ik vind alle leeftijden 
leuk: van baby tot pubers! Ik vind 

het ook mooi om te zien hoe onze 
pubers omgaan met de kleintjes. 
Ze zijn daar heel druk mee.  Maar…”, 
benadrukt Judith met klem: “het is 
niet zo dat de oudsten de jongsten 
opvoeden. Daar zijn wij als ouders 
zelf verantwoordelijk voor.”

Opeens op de intensive care
Baruch is de jongste telg van de 
familie Wolfsen. De zwangerschap 
verliep soepel en op 8 juli werd het 
achtste wondertje geboren. Enkele 
dagen na zijn geboorte belandde 
Baruch echter plotseling op de 
IC. “We waren thuis en ik zag zijn 

Al vijftien seizoenen lang volgen duizenden 

kijkers de succesvolle docusoap ‘een huis 

vol’. Nederland ploft op de bank om te zien 

hoe zo’n vol huis reilt en zeilt. Wonen er keu-

rige kinderen of heerst er een gigantische 

chaos? Judith Wolfsen heeft, samen met 

haar man Alwin, ook zo’n groot gezin. Een 

gezin vol levensvreugde, maar ook met de 

nodige zorgen.

Judith Wolfsen

“Weet je wat 
grappig is?”

Een huis vol...
van Gods  
aanwezigheid

De familie Wolfsen bestaat uit tien personen. Vader Alwin en moeder Judith. De tieners Kaleb (15) 
Tabitha (14), Asaf (12) en Henoch (10). En de jongste vier: Hadassa (8), Zippora (5), Kefas (2) en 
Baruch (8 maanden). De familie is met grote regelmaat op het korfbalveld te vinden: de oudste 
zes kids spelen allemaal bij Rood-Wit in Wezep. Alwin werkt als verkoopmedewerker binnen-
dienst en Judith is twee dagen in de week gastouder. 

Tekst: H
eleen R

uiter  -  Fotografie: G
eertje Vierhout
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lichaampje schokken. Het voelde 
niet goed en dat bleek het ook niet 
te zijn. Binnen drie minuten gingen 
we van de onderzoekskamer naar 
de intensive care. ‘We hebben iets 
in zijn hersenen gezien’, was de 
boodschap.” 

Na vijf dagen op de IC krijgen Ju-
dith en Alwin de diagnose: Baruch 
heeft hersenschade, opgelopen 
door het CMV-virus. Dit virus gaat 
vaak gepaard met doofheid of 
blindheid. Baruch blijkt doof te 
zijn, maar gelukkig wel te kunnen 
zien. Verder is er veel onzeker. 
Judith: “We weten niet hoe zijn 
hersenschade zich ontwikkelt. 
We kregen Baruch mee naar huis 
met de boodschap ‘kijk maar’. Dat 
maakt je onzeker. Zal hij straks 
kunnen lopen, kunnen praten?  
We weten het niet.”

Gekregen om voor te zorgen
Ondanks die onzekerheid zie je 
geen terneergeslagen vrouw. 
Integendeel. “Het is een wonder 
dat wij Baruch hebben, dat hij leeft 
en bij ons is! We kijken naar wat hij 
kan. Hij begint nu bijvoorbeeld om 

te rollen, dat is mooi om te zien. 
Natuurlijk, ik heb ook dagen gehad 
waarop ik dacht: ‘waarom? Waar-
toe?’. Maar dat heb ik nu niet meer. 
Hij is Baruch, een bijzonder kind. 
Wij hebben hem gekregen om 
voor te zorgen en lief te hebben. 
Natuurlijk hoop ik dat hij veel kan, 
maar als blijkt dat Hij Baruch zo 
laat, is het ook goed. Dan hebben 
we daar vrede mee.”

Die vrede, die komt volgens Judith 
niet vanuit haar zelf. In het huis 
van de familie zie je overal tekenen 
van Gods aanwezigheid. Teksten 
aan de muur, de muziek via de 
radio, de namen van de kinderen… 
“Wat zou ik kunnen zonder mijn 
geloof en het bidden? Wij leven 
met God. Juist in deze moeilijke 
periode ervaren we Gods kracht 

en vrede. In Psalm 121 staat zo 
mooi: ‘Mijn hulp komt van de Here 
alleen’. Dat kan misschien niet ie-
dereen beamen, maar wij ervaren 
dat écht zo. Als ze mij alles van te 
voren hadden verteld, dan dacht 
ik: ‘dit kan ik niet’. Maar je krijgt er 
de kracht voor. 

Baruch wordt op korte termijn 
geopereerd. Hij krijgt een CI, een 
implantaat waardoor hij hopelijk 
toch kan horen. “Het is bijzonder 
en wonderlijk dat dat kan! Tegelij-
kertijd zie ik als moeder op tegen 
de ziekenhuisopname. Ook hierin 
hebben we groot vertrouwen op 
God. We geloven dat God ons zal 
helpen en leiden. 

“Ook al zijn er duizend vragen.

Al begrijpen wij u niet.

U blijft ons met  liefde dragen.

U die alles overziet.” 

Via WhatsApp kreeg ik laatst deze 
tekst, van een lied van Sela. Met 
deze tekst kunnen we vol vertrou-
wen de operatie tegemoet gaan.”

Wij leven met God. Juist in deze 
moeilijke periode ervaren we 
Gods kracht en vrede.

Een huis vol...

“Het is een wonder dat 
wij Baruch hebben, dat hij 
leeft en bij ons is!

Het is mooi om iets te 

kunnen betekenen voor 

de buurt, maar ook voor 

de omgeving of mis-

schien wel voor het hele 

dorp of de hele stad. 

Altijd bewogen door de 

liefde van Jezus Christus 

om door te geven wat je 

zelf ontvangen hebt. 

Zoek de vrede
Tot zegen zijn voor je omgeving 
vinden we  in Jeremia 29:7

“Bid tot de HEER voor de stad 
waarheen Ik jullie weggevoerd 
heb en zet je in voor haar voor-
spoed en vrede, want de voor-
spoed van de stad is ook jullie 
voorspoed.”

De Babyloniërs wilden het liefst dat 
het volk van Israël zou opgaan in 
de omgeving, maar de Israëlieten 
wilden zich het liefst afzonderen, 
wachtend tot God Babel zou straf-
fen. Daarna zouden ze weer terug 
kunnen naar hun eigen land, Israël. 

Zegen voor je  
omgeving
Maar God had, zo laat dit vers zien, 
een ander plan. Wees een zegen 
voor de omgeving waar je bent en je 
zult gezegend worden. In de Bijbel 
gaat het over twee steden; de he-
melse stad en de aardse stad. Chris-
tenen zijn gered door Jezus Chris-
tus, die zijn hemelse stad verliet om 
zich helemaal te geven ten gunste 
van ons. Hij verdiende voor ons 
het burgerschap van de hemel. Wij 
mogen nu doen als Hij: vanuit onze 
geredde positie ons inzetten voor 
de bloei en de groei en het welzijn 
voor onze buurt, omgeving en ons 
dorp. Als we deze opdracht doen, wil 
God ons daarin zegenen. Dat was de 
drive van de oprichter van het Leger 
des Heils, William Booth. Ik zal niet 
rusten totdat…

Naast allerlei activiteiten en de 
tweedehands-kledingwinkel 
organiseren we op vrijdagavond 
‘Upstream-Café’.  Een landelijke 
stichting die video’s produceert 
met daarop een inspirerende 
boodschap;  laagdrempelig en 
toegankelijk, ook voor mensen 
die nog niet zo veel van het geloof 
weten. Het is een mooie gelegen-
heid iemand uit te nodigen om mee 
te gaan.  

www.upstreamcafe.nl

Het Leger des Heils is een liefdadigheidsorganisatie 
die graag zichtbaar en vindbaar wil zijn.

We willen zichtbaar zijn

Wim Rouw

Volg ons op Facebook  
www.klinkerwezep.nl

Tekst: W
im

 Rouw
 



OK, het is goed nieuws. 
Maar is het ook waar?
Is het een goed idee om in Jezus te geloven? 

Dat hangt er vanaf of je kunt vertrouwen wat er 

in de Bijbel over Hem gezegd wordt. Je hoort 

vaak over ‘het evangelie’ als mensen het over 

Jezus hebben. Evangelie betekent letterlijk 

‘goed nieuws’. Wat is dit goede nieuws? En hoe 

kunnen we er zeker van zijn dat het waar is? 

Het evangelie volgens Paulus
De apostel Paulus was een van de eerste mensen die 
het Romeinse keizerrijk bereisde om anderen het goede 
nieuws over Jezus te vertellen. In een van zijn brieven 
geeft hij een korte samenvatting van het goede nieuws: 
“dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkom-
stig de Schriften, en dat hij begraven is, en dat Hij opge-
wekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften” 
 (1 Korinthiërs 15:3-4).

Jezus werd in het jaar 30 gekruisigd. Paulus schreef deze 
woorden in het jaar 54 na Christus. Ze zijn dus slechts 24 
jaar na Zijn dood en opstanding geschreven. Maar we kun-
nen nóg dichter bij het echte verhaal komen. Want Paulus 
zegt dat hij zelf het evangelie ‘ontvangen’ heeft. Het woord 
‘ontvangen’ is hier een technische uitdrukking en betekent 
dat hij het onderwijs in een vaste formulering ontving, 
als een soort opzegversje dat hij weer kon doorgeven. 
Wanneer leerde Paulus dat versje? De enige mogelijkheid 
is dat het gebeurde toen hij de leiders van de gemeente 
in Jeruzalem ontmoette, kort nadat hij een volgeling van 
Jezus was geworden. (zie Handelingen 9:26-30).

Dit was in het jaar 35, een luttele vijf jaar na Jezus’ dood 
en opstanding. Maar het duurt altijd even voordat wat 
onderwezen wordt vaste vorm krijgt in zo’n versje, en aa 
nvaard wordt door de hele groep. Laten we daar als ruwe 
schatting drie jaar voor nemen. Dat betekent dat het 
evangelie over Jezus’ dood en opstanding al verkondigd 
werd in het jaar 32, nauwelijks twee jaar na de kruisiging! 
Dus het evangelie dat je nu hoort in de kerk is precies 
hetzelfde evangelie dat heel kort na Jezus’ aardse leven 
werd verteld.

De evangeliën in het Nieuwe Testament
Het evangelie dat Paulus verkondigde, en dat ons uit-
nodigt te geloven, is gegrond op een aantal historische 

feiten over Jezus. Ik heb net laten zien dat mensen hierin 
geloofden kort na Jezus’ aardse leven. Zijn er voldoende 
redenen voor ons om er ook in te geloven? Ja, die zijn 
er. We hebben vier evangeliën in het Nieuwe Testament, 
biografieën van Jezus: Mattheüs, Marcus, Lukas en Jo-
hannes. Twee van deze (Mattheüs en Johannes) werden 
geschreven door ooggetuigen, en twee door schrijvers 
die met ooggetuigen gesproken hebben (Marcus en 
Lukas). Ik geloof dat ze geschreven zijn in de jaren 50 
(Marcus), 60 (Mattheüs en Lukas), and 90 (Johannes). Er 
zijn mensen die iets latere data voorstellen voor de eerste 
evangeliën, maar veel verschil maakt dat niet. We hebben 
dus biografieën over Jezus die geschreven zijn binnen 
enkele decennia na Zijn leven.
Deze biografieën zijn opvallend gelijkluidend in wat ze 
over Jezus vertellen. Ze schilderen Hem alle vier als de 
Zoon van God, die Zijn werk begon in Galilea, die rondtrok 
om over God te vertellen, die wonderen deed, werd ge-
kruisigd en vervolgens opstond uit de dood. Ze vertellen 
alle vier vanuit een ander gezichtspunt het verhaal van 
Jezus, en versterken en bevestigen elkaar op die manier.

Als je de vier evangeliën leest, dan komen ze over als de 
biografieën van een echt bestaand iemand, niet als my-
then. Dat ze zo werden gezien, is overduidelijk. Vanaf het 
begin waren mensen overtuigd van de feiten over Jezus 
en het belang ervan voor henzelf. Die overtuiging ging zo 
ver dat ze bereid waren om voor hun geloof te sterven.

Subtiele bevestiging
Als je de evangeliën leest, dan kom je een aantal ‘toe-
valligheden’ tegen die een sterk pleidooi vormen voor 
de historische betrouwbaarheid van deze verslagen. Ze 
bevestigen elkaar op een manier die zo subtiel is, dat het 
geen fictie kan zijn. Laat ik er één van noemen.
 
In Johannes 6 kun je het verhaal lezen van de wonderbare 
spijziging van de 5000 bij de zee van Galilea, zonder dat 
duidelijk is waar precies. Als er mensen bij Jezus komen, 
vraagt Hij Filippus waar ze broden kunnen kopen voor die 
hele menigte. Als dit een verzonnen verhaal was, waarom 
zou Jezus dat dan aan Filippus vragen? Misschien dat 
Petrus dan genoemd zou zijn, als de bekendste apostel. Of 
Mattheüs of Judas, die beiden iets met financiën hadden 
gedaan. Waarom Filippus in vredesnaam? Die kwam uit 
Bethsaïda, vertelt Johannes in een ander verhaal. En Luk-
as vertelt ons in zijn evangelie waar dit wonder precies 
plaatsvond: in de buurt van Bethsaïda! We zien dus dat de 
tekst in Lukas bevestigt dat het logisch is dat Jezus de 
vraag aan Filippus stelt.  

De evangeliën zijn geschiedschrijving en zijn te vertrou-
wen. Ze bevatten de waarheid over Jezus. Hij stierf voor 
onze zonden, Hij stond weer op uit de dood. Dat is het 
evangelie en iedereen die het gelooft, ontvangt vergeving 
van zonden en eeuwig leven.

“Het goede nieuws dat ik u heb doorgegeven, heb ik op 

mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze 

zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat.

Dit is het goede nieuws: dat Hij is begraven, dat Hij op de 

derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.

En dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 

twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhon-

derd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen 

gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervol-

gens is Hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle 

apostelen. Pas op het laatst verscheen Hij ook aan mij...” 

Evangelie betekent letterlijk  

‘GOED 
NIEUWS’ 

Tekst: M
arten Visser 

10 11

1 Korinthiërs 15:3-8
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Maira Bosgra (19) “Ik was dit jaar 
voor het eerst betrokken als leid-
ster van Youth Alpha. Het was heel 
leuk en soms ook confronterend en 
lastig. Als ik ergens voor bid, wil ik 
het liefst dat er direct verandering 
plaatsvindt. Ik heb opnieuw ge-
leerd om dit aan God te geven. Het 
worshippen met de groep was heel 
mooi. Ik ben dankbaar dat ik dat 
onderdeel mocht leiden. Pasen: dat 
is waar het christelijk geloof vol-
gens mij om draait. Jezus ging voor 
ons aan het kruis. Wat een genade! 
Jezus’ offer getuigt van zoveel liefde. 
Hoe meer ik daarover nadenk, hoe 
meer dat voor mij betekent! 

Boaz Dijk (19)
“Elke week was er een andere 
spreker. Dat zorgde voor een fijne 
afwisseling. Ik heb veel geleerd van 
deze sprekers, maar ook van de 
gesprekken in je eigen groep. Voor 
mij laat Pasen zien dat God ons 
niet wegduwt wanneer we fouten 
maken, maar ons wil vergeven. Aan 
Pasen kun je zien dat God veel voor 
ons over heeft!”

Leonie Schreurs (19)
“Ik was al enthousiast over het ge-
loof, maar wilde er graag nog meer 
over weten. Ik was heel benieuwd 
wat Youth Alpha nou eigenlijk was, 
dus besloot ik mee te doen! Youth 
Alpha heeft mijn geloof en relatie 
met God echt leven gegeven. Ik 
weet niet alleen dat God er is, maar 
ik mocht ook voelen dat Hij er is 
en dat Hij mensen aanraakt met 
zijn liefde, warmte en rust. Ik wil je 
zeker aanraden om een keer mee te 
doen met Youth Alpha. Omdat het 
echt een super gave ervaring is! Op 
een laagdrempelige manier leer je 
over de basis van het geloof. Wie is 
Jezus? Hoe moet je bidden? En is er 
überhaupt wel meer dan deze 

aarde? Er is genoeg ruimte voor 
vragen, meningen en gezelligheid. 
Een goede combinatie, al zeg ik het 
zelf! En bekijk het op deze manier: 
wat heb je te verliezen? Zo’n klein 
deel uit je leven kan zoveel verschil 
maken voor de jaren die je nog tege-
moet gaat!” >>

Carola Bolt (16)
“Als ik eerlijk ben, gaf ik mezelf niet 
vrijwillig op voor Youth Alpha. Maar 
ik heb er wel mijn geloof gevonden. 
Ik leerde om voor mezelf en voor 
anderen te bidden. Het mooiste 
moment was toen één van de leiders 
voor mij persoonlijk bad. Door 
Youth Alpha is God persoonlijker 
geworden. Het heeft mijn blik op het 
geloof veranderd.”

Mario Dam (19) 
“Ik vind het belangrijk om jongeren 
kennis te laten maken met Gods 
Geest. Daarom zei ik ‘ja’ op de vraag 

of ik Youth Alpha dit seizoen wil-
de leiden. Het was erg leuk! Ik heb 
vooral genoten van het weekend. 
Pasen betekent voor mij dat het bijna 
lente wordt, dat we een gezellige tijd 
mogen hebben als gezin en familie en 
vooral: dat we stil staan bij de onein-
dige liefde van God, die doorschijnt 
in wat Hij 2000 jaar geleden voor ons 
heeft gedaan!”

Arthur Schep (16) 
“Vrienden van mij deden mee met 
Youth Alpha, dus gaf ik me ook op. 
Ik vond het leuk, heel gezellig en 
leerzaam. Ik heb Jezus beter leren 

kennen en heb ontdekt dat Jezus ook 
voor mijn zonden is gestorven. Het 
mooiste moment? Het kamp!”

Jasper Top (19) 
“Ik gaf me op voor Youth Alpha om 
samen met leeftijdsgenoten dieper 
in te kunnen gaan op het geloof. Ik 
vond het echt super tof. Je leert 
elkaar en elkaars standpunt kennen. 
Daarnaast bouw je vriendschappen 
op met anderen en leer je meer 
over God. Pasen betekent voor mij 
dat Jezus uit de dood is opgestaan. 
Daarmee heeft Hij de dood verslagen 
en voor onze zonden betaald.”

“Youth Alpha heeft 
mijn geloof en relatie 
met God echt leven 

gegeven.”

“Ik gaf me op  
om met leeftijds-

genoten dieper in te 
gaan op het geloof”

Het is leuk. Het is leerzaam. Je maakt nieuwe vrienden.  

God is persoonlijker geworden. Zomaar een aantal reacties op 

de vraag wát er nou zo gaaf is aan Youth Alpha. En dan vergeten 

we misschien wel het allerleukste: het kamp. Afgelopen jaar werd 

er opnieuw Youth Alpha in Wezep georganiseerd. We vroegen deel-

nemers én leiders waarom ze meededen, wat ze er van vonden 

en… wat Pasen voor hen betekent.

Zo’n klein deel uit 
je leven kan zoveel 
verschil maken.Youth Alpha

Tekst: H
eleen R

uiter  -  Fotografie: Jaap Slager

V.l.n.r: Mario, Arthur, Marijke, Kevin, Boaz, Laurin, Jasper, Hendrina, Jarno, Naomi, Mirjam en Carola



Stappen 
zetten naar 
duurzaamheid

De Pauluskerk in Wezep is in 2022 
een Groene Kerk geworden

Elke dag horen we over de klimaatcrisis en we zien het ook ons 
ons heen. Vanuit de Bijbelse opdracht om zorg te dragen voor de 
schepping en op te komen voor recht en rechtvaardigheid, voelen 
wij de verantwoordelijkheid om ons, ook als kerk, in te zetten tegen 
verdere vervuiling van de aarde en uitbuiting van mensen en dieren. 

Het lijkt vredig, maar welke spannin-
gen voel je in de eetzaal en...  
wat speelt er onder de oppervlakte? 
 
PaasChallenge 12-18 jaar
Met de PaasChallenge ga je geza-
menlijk eten en op een speelse en 
actieve manier ontdekken wat er in 
de hoofden van de discipelen leeft. 
En hoe zit dat eigenlijk bij jullie? 
Speelt er iets in jouw leven en heb je 
de moed om dit op tafel te leggen? 
Door het spelen van de PaasChal-
lenge ontdek je het verhaal van Wit-
te Donderdag naar Goede Vrijdag. 
Je denkt na over de betekenis van 
Goede Vrijdag en zit met je groep 
in een ruimte waar je samen eet en 
spellen speelt. 

De NGK Morgenster  organiseert 
deze challenge voor jeugd van 12 tot 
18 jaar op zondag 9 april. Iedereen is 
welkom in die leeftijd.

Paas-Pubquiz 18+
Daarnaast houden wij op zondag  
9 april een Paas-Pubquiz voor jonge-
ren en ouderen vanaf 18 jaar. Test je 
kennis over Pasen en andere zaken.

Ook is er een bier- en wijn-
proeverij.  Dus lees de Bijbel, lees 
de kranten, volg het nieuws en meld 
je aan!

Stel je voor dat je 
met de discipelen 
aan tafel zit…
Is het gezellig, leuk, en ben je vol verwach-

ting om Pasen te vieren? Is dit dan het 

laatste avondmaal? Is iedereen wel  

betrouwbaar hier aan tafel? En Jezus, 

wat heeft Hij voor plannen? 

Geef je op voor De PaasChallenge 
bij gerrievdvelde@solcon.nl

combineer 
spel en 
samen 
eten

Daarom hebben wij ons vorig jaar 
aangesloten bij de GroeneKerken-
actie. Hiervoor beloof je ieder jaar 
minstens één stap in de richting van 
meer duurzaamheid te zetten met 
je kerk. Een kleine commissie houdt 
zich hier speciaal mee bezig.

Fair Trade producten
De GroeneKerkenactie is een 
actie van Kerk in Actie en TEAR om 
kerken te helpen stappen te zetten 
naar duurzaamheid. Je kunt hier 
denken aan het inkoopbeleid, bv het 
gebruik van Fair Trade en/of biolo-
gische producten, afvalscheiding 
en minder gebruik van plastic. Maar 

ook aan zonnepanelen,  energiebe-
sparing en meer biodiversiteit in de 
tuin van de kerk. Ook het schrijven 
van stukjes in het kerkblad over wat 
je zelf zou kunnen doen om meer 
duurzaam te leven valt daaronder.

Op 11 mei zullen we een avond ver-
zorgen in de Pauluskerk over het 
thema Geloof en Duurzaamheid. 
Spreker Mira de Boer van Tear Fund 
zal aan deze avond invulling geven. 

Iedereen is van harte uitgenodigd!
De GroeneKerk Commissie van de 
Pauluskerk

12-18 
JAARZONDAG 

9 APRIL
  18+ 
JAAR

DE PAAS
CHALLENGE 

14 15

Meedoen? 
Wil je meer over Alpha Youth weten, 
kijk dan op alphayouth.nl
Wil je meedoen komend seizoen? 
Bericht ons via insta: 
youthalphawezep en haak in  
september aan bij de startavond!

Jelle Visscher (16)
“Ik gaf me op omdat mijn zusje dat 
aanraadde… en ik heb er geen spijt 
van gekregen! Het was leerzaam en 
ook heel gezellig. Geloof vond ik altijd 
een moeilijk onderwerp, maar ik voel 
me nu een stuk vrijer in mijn geloof. Ik 
heb nieuwe vrienden gemaakt en daar 
ben ik dankbaar voor. Tegelijkertijd 
ben ik gegroeid in mijn geloof. Ik kan 
het je dus zeker aanraden!” 

Mirjam Slager (48) 
“Youth Alpha heeft mij positief 
verrast! Het is mooi om te zien hoe 
de jongeren groeien in geloof, hoe ze 
geraakt worden door wie God voor 
hen wil zijn en hoe we met en voor 
elkaar bidden. Ik moest wel even 
wennen aan de energie van jongeren 
en hun korte spanningsboog. Ik heb 
geleerd om geduld te hebben en te 
vertrouwen op wat God doet! Youth 
Alpha helpt je groeien in je geloof 
en verbindt je aan andere jongeren, 
daarom zou ik het zeker aanraden.”

Youth Alpha Tip

Jeremy Spanhaak (19)
Ik wil graag laten zien dat Jezus écht 
is en dat Hij nog steeds wonderen 
doet. Dat was mijn motivatie om me 
op te geven als leider bij Youth Alpha. 
De groei bij de jongeren is bizar en 
zo mooi om te zien. Als je je hart 
openstelt, is Youth Alpha levensver-
anderend.

Jeremy, Arthur en Mario maakten 
‘Youth Alpha Wezep Shirt’.

“Als je je hart open-
stelt, is Youth Alpha 
levensveranderend”

Aan tafel met 
Jezus
Reuver, René de

Veerkracht 
Dagboek voor 
jongeren.
Wijngaarden

Het Nieuwe 
Testament in de 
vertaling van  
The Message
Peterson, Eugene

Boeken, kaarten, 
cadeauartikelen 

etc...

Meidoornpassage 14c
Wezep

038 376 5501
www.de-rivier.nl
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Doen, 
doneren, 
danken, 
delen

D

Johan het Lam (67) was ooit predikant in Wezep. Na 
zijn emeritaat streken hij en zijn vrouw Tineke weer 
neer in Wezep. Wat vindt Johan mooi om te doen, waar 
doneert hij graag zijn geld aan, waar dankt hij voor 
en wat deelt hij graag met anderen?

>>

Doen
“Als het gaat om geloof heb ik graag 
contact met mensen die aan de 
rand van de kerk staan of erbuiten. 
Preken doe ik ook graag. Dat is mijn 
roeping: de boodschap van God 
doorgeven. Je kunt veel mensen 
bereiken. Het heeft de schaduw-
kant dat ik in de schijnwerpers sta, 
maar dan voel ik dat ik graag iets wil 
zeggen en dan voel ik dat er ook wat 
gebeurt. Ik wil dat mensen in relatie 
met God komen; dat moet ook, er 
zit urgentie in de boodschap. 
Trainen en overdragen ben ik leuk 
gaan vinden, het is een kant aan 
mezelf die ik later ontdekt heb. 
De Roma in Servië bleken sterkte 
behoefte te hebben aan toerusting. 
Schoorvoetend ging ik erheen. Wie 
zit er nou op mij te wachten? “Ie-
dereen is neerbuigend naar ons, wij 
hebben het vuur maar geen kennis”, 
zeiden de Roma voorgangers. Ik 
heb het in gebed gebracht bij God 
en samen kwamen Tineke en ik tot 
de overtuiging dat ik dit moest gaan 
doen. Toen ben ik deeltijd gaan wer-
ken om er tijd voor te hebben. 

Ik vind het heel leuk om dingen van 
hout te maken, zoals speelgoed 
voor kinderen. Fietsen in elkaar zet-
ten vind ik geweldig: van drie oude 
fietsen één mooie fiets maken. En 
dan het liefst samen met anderen, 
zoals vluchtelingen. Maar ik heb hier 
de ruimte niet om dat te doen.” 

Doneren
“Er zijn veel mooie doelen om aan te 
doneren, zoals het Rode Kruis, maar 
ik vind dat de weinige christenen 
die er zijn maar moeten geven aan 
de kerk en aan organisaties die met 
het geloof te maken hebben. Open 
Doors springt er voor mij uit. De 
combinatie van hulp aan mensen en 
de aandacht voor het lijden om hun 
geloof vind ik heel mooi. Wij hebben 
altijd vluchtelingen op onze weg 
gehad en daar zitten ook vervolgde 
christenen tussen.”

Danken
“Ik ben elke dag dankbaar dat Tine-
ke er nog is. Twintig jaar geleden 
kreeg ze een hartinfarct en lag ze 
op het randje van de dood. Twaalf 
jaar terug ben ik er een jaar uit 

Johan het Lam 

Tekst: Esther Visser-den H
ertog  -  Fotografie: Geertje Vierhout
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Genoeg om de kratten 
weer te vullen

Inmiddels worden zo’n 90 
adressen in de gemeente 
Elburg en Oldebroek voor-
zien van een wekelijks 
voedselpakket. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door 
vrijwilligers. Hilbert Sou-
man uit Hattem en Johan 
Boer uit Wezep zijn twee 
van deze vrijwilligers. Zij 
zetten zich elk op hun 
eigen manier in voor de 
Voedselbank.

De Voedselbank Elburg en Olde-

broek deelt elke week voedsel-

pakketten uit aan mensen die 

niet meer rond kunnen komen. 

Dat zijn er tegenwoordig helaas 

steeds meer. 

Wat is jullie functie binnen  
de Voedselbank? 
Johan: “Ik help bij de uitgifte, op 
dinsdagmiddag. Dan is er een man of 
zeven met wie we de kratten voor We-
zep en Oldebroek vullen. We hebben 
een prachtige ruimte in Elburg waar 
alle spullen gesorteerd klaarstaan. 
Die worden weer door andere vrij-
willigers klaargezet. Het is echt een 
hele organisatie. Ik ben maar een heel 
klein schakeltje in die grote ketting. 
Ik werd zo’n vijf jaar geleden gevraagd 
omdat ze vrijwilligers zochten en toen 
heb ik me aangemeld.” 
Hilbert: “Ik heb op eigen initiatief 
contact gezocht met de Voedselbank. 
Wij hebben een kwekerij (Kwekerij 
Souman in Hattem, red.) en stopten 
met het verbouwen van coniferen. 
Op het stuk land dat vrij kwam, ben 
ik groentes gaan verbouwen die ik 
doneer aan de Voedselbank. Daar zijn 
ze heel blij mee, want verse groentes 
komen niet veel binnen. Ik verbouw 
sla, andijvie en koolsoorten. En ik 
heb verschillende adressen in de 
Flevopolder en de Koekoekspolder bij 
IJsselmuiden waar ik tomaten, papri-
ka’s, komkommers, aardappels, uien 
en fruit op mag halen. Daar ben ik wel 

een aantal uur per week mee bezig. 
Dat gaat het hele jaar door.” 

En dat wordt gratis meegegeven? 
Hilbert: “Ja. De agrarische wereld 
sponsort veel. De fruitkwekers, 
akkerbouwers en tuinders geven 
meestal wel wat mee. Genoeg om de 
kratten weer te vullen. Er wordt zo 
vaak commentaar op hen geleverd. 
Maar ze geven per jaar heel veel 
voedsel weg. Ik ben niet de enige die 
komt vragen. Er zitten verschillende 
voedselbanken rondom de polder 
en IJsselmuiden, en die vragen daar 
allemaal, net als ik.” 
Johan: “De Voedselbank gaat ook elke 
week bij verschillende supermarkten 
langs om voedsel in te zamelen. En 
dan zijn er ook nog de kerken en an-
dere instellingen die de Voedselbank 
voorzien van voedsel en donaties, en 
subsidie van de gemeente.”

Wat drijft jullie om vrijwilligerswerk 
voor de Voedselbank te doen? 
Johan: “Ik vind het heel dankbaar 
werk. Je kunt iets voor je medemens 
doen. Ik heb van kinds af aan meege-
kregen dat dat belangrijk is. Er zijn 
het afgelopen jaar meer aanmeldin-

gen bij gekomen, onder andere door 
de gasprijzen. Mensen die om diverse 
redenen ineens niet meer rond 
kunnen komen. Ik ben blij dat we hen 
kunnen bijstaan.” 
Hilbert: “Vroeger verbouwden we 
groenten voor het geld, dat was 
hard werken voor de kost en weinig 
verdienen. Nu hoef ik het niet voor 
het geld te doen, en kan ik groente 
verbouwen voor mensen die het echt 
nodig hebben.”
Johan: “Pasen vertelt Gods liefde en 
alles wat zich in liefde geeft. Het gaat 
om geloof, hoop en liefde, en voor elk 
mens een menswaardig bestaan. Dat 
is voor mij ook een belangrijke drijf-
veer, dat ik dit vanuit mijn geloofs-
overtuiging kan doen.” 
Hilbert: “Ja, dat is mooi. En wat ook 
hoop geeft, ondanks al het leed dat via 
het nieuws op ons afkomt: we hebben 
een prachtige toekomst voor ons.” 

geweest vanwege een burn-out. Ik 
heb minder energie dan voor mijn 
burn-out maar nu werk ik volgens 
het principe van druppelirrigatie: ik 
zet mijn energie precies in waar die 
nodig is. Ik zeg nooit meer ergens 
direct ja op. Ik zeg dan: over een 
uur bel ik je terug. Dan kan ik er 
even over nadenken of het in gebed 
brengen.”

Delen
“Geven is ook delen. Tienden geven 
moet niet per se, maar het idee van 
tienden herinnert je eraan dat het 
meer is dan een fooi. Tineke heeft 
altijd veel van haar tijd gedeeld. 
Echt geven is iets van jezelf geven, 
in mensen investeren. De verlei-
ding is altijd om je niet te binden. 
Maar als je iemand echt een plekje 
in je leven geeft, deel je het meest 
effectief.”

“Het goede nieuws van Pasen is dat 
er hoop is. Ieder mens heeft behoef-
te aan hoop. Die vraag kun je stellen 
aan mensen die het evangelie niet 
kennen: waar heb jij houvast aan? 
Heel veel mensen halen het uit zich-
zelf. Dan kun je zeggen: ik haal hoop 
uit Jezus, want Hij is opgestaan uit 
de dood. Dat is het anker, daardoor 
weten we dat er een toekomst is.” 

“Resoneert dat? Ja, ik denk het 
wel. Ik heb er vaak over gesproken 
bij begrafenissen. Soms zeggen 
mensen: Dat is leuk voor jou, maar 
ik kan er niets mee. De valkuil is dan 
dat je te veel meebuigt met mensen. 
Ik wil het duidelijk blijven zeggen: Er 
is alleen hoop in Jezus. Dat vinden 
mensen niet altijd leuk om te horen 
maar het is wel belangrijk dat ze het 
horen. Er is veel aan de hand in de 
wereld, maar er is hoop in Christus. 
Aanvaard het!” 

Doen, 
doneren, 
danken, 
delen Meer weten over de Voedselbank 

Elburg Oldebroek  of helpen?  Kijk op 
voedselbankelburgoldebroek.nl 

Vooral donaties zijn van harte welkom! 

Tekst: M
ieke Soum

an  -  Fotografie: G
eertje Vierhout



we lunches regelen voor bijvoorbeeld 
voorgangers die komen om een 
bepaald plan te bespreken, of voor 
collega’s die lunchmeetings hebben. 
Er komen ook weleens groepen 
scholieren, maar de laatste jaren is 
dat minder geweest vanwege  
corona. Ook als er evenementen 
zijn, helpen wij mee. Wij zijn kan-
toorambassadeurs en inzetbaar 
voor allerhande spandiensten.” 

Wieke: “Ik ben al acht jaar betrokken. 
Ik ken iedereen op kantoor. Er is een 
fijne sfeer, ik kom er graag. Mensen 
gaan vaak op reis en als zij terugko-
men zijn er altijd heel mooie verhalen 
om te delen. Dat is zó inspirerend. 
Die bewogenheid van Jezus met 
de gebrokenheid van deze wereld 
spreekt mij aan, daardoor kom ik in 
actie.” 
Imca-Rian: “Het motiveert mij enorm 
om te weten dat ook wat wij daar 
doen onderdeel mag zijn van de mis-
sie van Compassion: kinderen hoop 
geven op een betere toekomst!” 

Feest in het hele gezin
Dat brengt me bij de vraag: wat doet 
Compassion eigenlijk en hoe is dat 
goed nieuws? 
Imca-Rian: “Het is goed nieuws 
voor elk kind dat een sponsor krijgt. 
Armoede maakt je tot een niemand. 
Wanneer iemand jou sponsort, be-
tekent dat dat er iemand is die naar 
je omkijkt. Sponsorkinderen krijgen 
toegang tot scholing, medische zorg, 
goede voeding en training in sociale 
vaardigheden. Het hele gezin pro-

fiteert daarvan mee. Wanneer een 
kind hoort dat hij of zij een sponsor 
krijgt, is het feest in het hele gezin.” 

Via lokale kerken
Wieke: “Alle hulp die gegeven wordt, 
loopt via lokale kerken door lokale 
christenen. Alle mensen van een ge-
meenschap hebben toegang tot die 
hulp. Gods liefde is voor iedereen. De 
projecten gebeuren in en om de kerk. 
De drempel om dan op zondag naar 
de dienst te komen, is meteen veel 
lager. Zo krijgen de mensen de kans 
om het christelijk geloof te leren 
kennen. Veel mensen geven hun hart 
aan Jezus!”

Toegewijd
Wieke heeft met eigen ogen gezien 
hoe het eraan toegaat bij zo’n pro-
ject. In 2015 is ze mee geweest met 
een reis naar Noordwest-Thailand 
bij de grens met Myanmar. “Zo mooi 
om te zien hoe toegewijd en bewo-
gen de medewerkers zijn en te mer-
ken dat ze de kinderen echt zien als 
persoon. Er kwamen ook kinderen 
uit Myanmar met een bootje de 
rivier over. Dat was confronterend, 
je zag de armoede er vanaf spatten. 
De medewerkers van Compassion 
gingen er echt voor om hen ook te 
helpen. Ze probeerden het project 
naar de overkant van de rivier uit 
te breiden. Later hoorden we dat 
ouders werden geïnspireerd door 
hoe onze groep met de kinderen 
omging.”

“Armoede maakt je tot 
een niemand. Wanneer 
iemand jou sponsort, 
betekent dat dat er 
iemand is die naar je 
omkijkt.” 

Het klinkt alsof de kerken veel 
kunnen leren van deze kerken waar 
Compassion mee samenwerkt… 
Wieke: “Als kerk kunnen we liefde 
laten zien. Het valt in onze maat-
schappij niet altijd mee om de kracht 
van kerk te laten zien. Te vaak zijn 
we naar binnen gericht. We laten 
niet altijd zo makkelijk zien dat we 
christen zijn. Ik ben een poosje 
betrokken geweest bij Youth Alpha, 
dat is interkerkelijk. Dan zie je dat 
het ook anders kan – dat is veel meer 
uitnodigend.” 
Imca-Rian: “In onze maatschappij 
is het belangrijk dat mensen zich 
gezien weten. Het begint bij onszelf, 
in onze eigen omgeving.”

2120

De twee vriendinnen hebben 
veel dingen gemeen: beiden 
afkomstig uit andere delen 
van het land (Zuid-Holland 
en Noord-Brabant), ge-
trouwd, nog één kind thuis, 
beiden christen en begin 
vijftig. 

Op een zonnige ochtend fiets ik richting de rand van Hattemerbroek, een 

prachtig stukje Noord-Veluwe met landerijen en bos. Daar ontmoet ik 

Wieke Reehoorn en Imca-Rian Reinders, vrijwilligers voor Compassion. 

In de ambiance van het bijna Frans aandoende landhuis spreken we 

elkaar over compassie, hoop en het goede nieuws. 

voor elk kind dat een  sponsor krijgt!
Imca-Rian en Wieke delen bewogenheid 
voor de armen in deze wereld

Goed nieuws

Bestaan gedragen door God
Voordat we het gaan hebben over 
hun inzet voor Compassion, wil ik 
weten wat ze zelf hebben met het 
Goede Nieuws. Welke betekenis 
heeft Jezus’ opstanding voor hen? 
Imca-Rian: “Het geloof in Jezus 
beïnvloedt mijn kijk op het leven. 
Ik zou anders helemaal depri raken 
van al het slechte nieuws. Door het 
Goede Nieuws heb ik hoop en weet 
ik dat God alles in zijn hand heeft. Ik 
mag vertrouwen dat het goedkomt 

en dat voelt als een basis voor mijn 
leven.” Wieke: “Het geloof in Jezus 
is levensverrijkend. Het geeft mijn 
leven inhoud. Ik weet dat mijn be-
staan door God gedragen wordt, dat 
geeft mijn leven zin. Het beïnvloedt 
hoe ik naar anderen kijk.”

Wat doen jullie voor Compas-
sion en wat drijft jullie? 
Imca-Rian: “We zijn allebei gast-
vrouw in het kantoor van Compas-
sion in Apeldoorn. Dat betekent dat 
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Eens in de veertien dagen is het op donderdagavond  

gezellig vol in De Huiskamer van Wezep. Dan komen daar vele 

Oekraïense gezinnen samen. Twee mensen vallen op: een lange 

man met een ‘Hollands’ uiterlijk en een kleinere vrouw, die de 

leiding heeft van de avond. 

plek hebt gevonden. Maar nu het zo lang 
duurt, zoeken we perspectief. Ik merk 
het ook aan Mischa. Hij wil het liefste 
terug.” Als Natalia hierover praat, wordt 
het haar even te veel. “Ik weet zelf ook 
niet hoe het verder gaat. We kunnen niet 
altijd in een tuinhuisje blijven wonen.” 
Toch probeert Natalia positief te blijven. 
Mark heeft daar veel bewondering voor. 
“Van haar enthousiasme word ik ook en-
thousiast. Natalia heeft ongelofelijk veel 
energie om dingen uit te zoeken: ze weet 
inmiddels meer van onze cultuur dan ik.” 

Kiezen voor het leven
Orthodox-gelovigen ervaren Pasen 
doorgaans als het belangrijkste feest in 
het kerkelijk jaar.

Is er voor Natalia ook nu sprake van Goed 
Nieuws? “Pasen betekent: het leven kan 
worden geleefd. Ik ben ervan overtuigd 
dat positieve inzet met liefde voor ande-
ren en kiezen voor het leven iets goeds 
oplevert. Dat is altijd goed nieuws. Het 
geeft mij hoop dat er vrede komt!”

Het zijn Mark Blok en Natalia  
Gamova. Mark is vorig jaar inge-
gaan op de vraag wie er wil helpen 
om activiteiten te organiseren 
voor de Oekraïense vluchtelingen 
in Wezep en Hattemerbroek. En 
Natalia is afkomstig uit de regio 
Kiev. Natalia en Mark zijn goed op 
elkaar ingespeeld. 

Natalia kent al heel wat Neder-
lands: “Tafel, stoel, huiskamer…” 
Mark valt in: “Koffie…” “Yes, of 
course, koffie…” Verder in het 
Engels: “Ik leer momenteel woor-
den die met het dagelijks leven te 
maken hebben. Complete zinnen 
komen nog. Het Nederlands is 
echt een moeilijke, eh nee, een 
uitdagende taal!” Mark: “O, maar 
dat komt beslist helemaal goed!”

Tuinhuisje
Natalia is een van de zes miljoen 

vluchtelingen uit Oekraïne en een 
van de ongeveer 175 in Oldebroek. 
“Na de inval ben ik met mijn zoon-
tje Mischa van tien en mijn moeder 
tijdelijk naar vrienden in het wes-
ten van Oekraïne gevlucht. Daarna 
zijn we in mei naar Nederland 
gekomen op uitnodiging van een 
Nederlandse collega van mij. We 
mochten in hun tuinhuisje wonen 
achter hun woning. Mijn man mag 
niet weg omdat hij beschikbaar 
moet blijven voor het leger. Mijn 
moeder is eind vorig jaar weer te-
ruggegaan. Terug naar mijn vader, 
die moest achterblijven. Die kan 
zo’n reis niet meer aan.”

Het werkt perfect
Mark: “In de derde bijeenkomst in 
De Huiskamer kwam Natalia met 
Mischa. Eerst was het al mooi dat 
de Oekraïners elkaar ontmoetten, 
maar Natalia kwam al gauw met 

het idee om onderwerpen te be-
spreken, die te maken hebben met 
het dagelijks leven in Nederland. 
Wat zijn hier de gewoontes, waar 
moet je rekening mee houden, 
hoe reis je met de trein, dat soort 
dingen. Het werkt perfect: Natalia 
doet waar zij ontzettend goed in 
is en ik doe wat ik het liefste doe 
en kan: de praktische kant van de 
organisatie en leuke dingen doen 
met de kinderen.” 

Sprong in de kosmos
Wat betekent het voor Natalia 
dit te kunnen doen? “Vluchten 
naar hier is als een sprong in de 
kosmos. Het is dan zó fijn om te 
weten dat je niet de enige bent 
die is gevlucht. En herkenning en 
troost te vinden bij elkaar. Velen 
van ons zitten momenteel in een 
moeilijke fase. In het begin ben 
je blij dat je leeft en een veilige 

Vluchten is als een  
sprong in de kosmos

Platform  
Oldebroek 
helpt 
Oekraïne

Binnen de gemeente Oldebroek is een platform geformeerd onder 
voorzitterschap van de burgemeester, mw. T. Haseloop-Amsing: 
Oldebroek helpt Oekraïne. Zo kan de hulp aan Oekraïense vluchte-
lingen door organisaties, kerken en de gemeente goed gecoördi-
neerd worden.

Het afgelopen jaar zijn er meer dan 300 mensen opgevangen binnen 
onze gemeente. Voor een deel verblijven ze in het Utrechts Buiten- 
centrum op ’t Loo. Maar de meeste mensen zijn opgevangen bij 
mensen thuis of in de buurt van hun huis. De hulp die geboden wordt 
is heel breed: voorlichting, praktische hulp, goederen, taal onder-
steuning, buddy’s die mensen begeleiden, chauffeurs en creatieve 
activiteiten. 

www.oldebroekhelptoekraine.nl 

Doe ook mee! Wilt u vrijwilliger zijn of bent u dat of biedt u gasten 
onderdak uit Oekraïne en heeft u hierover vragen? Neemt u dan 
gerust contact met ons op!  Tel. 06-48687003 Mirjam Prins-Tjebbes 
coördinator of  info@presentoldebroek.nl 

Foto van website: Oldebroekhelptoekraine.nl

Een mooie samenwerking

Tekst: Rob Barzilay  -  Fotografie: G
eertje Vierhout
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Ruim tien jaar geleden begon ik mij in te zetten 
voor Join4Energy. Met de hoop dat er een medi-
cijn zou komen voor de energiestofwisselings-
ziekte waaraan onze zoon Matthias toen leed en 
later overleden is.

Hoewel er toen maar mondjesmaat onderzoek werd gedaan kan 
ik zeggen dat er in tien jaar enorme voortgang is geboekt in de 
medicijnontwikkeling. 

Grote uitdaging
Er is inmiddels een medicijn getest op volwassen patiënten. Dit 
pakt voor de deelnemers aan het onderzoek zeer positief uit. Ze 
ervaren een spectaculaire verbetering van kwaliteit van leven. Een 
enorm hoopvolle stap, patiënten zouden hiermee een veel positie-
vere levensverwachting hebben. De grote uitdaging is nu nog om 
miljoenen euro’s te vinden om het middel uiteindelijk te kunnen 
laten registeren.

Hij is met ons
Toen ik in 2012 begon met me in te zetten, werd ik erg geraakt 
door de woorden in de berijming van Psalm 46: “Hij is met ons, Hij 
wendt ons lot”. Ik mag zeggen dat onze goede God deze woorden 
echt heeft waargemaakt. In het vertrouwen dat Hij er ook bij zal 
zijn om de verdere stappen te zegenen, hoop ik me in de komende 
jaren, met steun van anderen, in te blijven zetten. Zodat het middel 
uiteindelijk beschikbaar komt voor iedereen met de ziekte.

Dankbaar 
terugkijken!

Gert Gerritsen

De Mozaïekdienst
is echt voor 
iedereen! 
De Vredeskerk, Hoeksteen, Noor-
derlicht en Morgenster houden 
gezamenlijk twee keer per jaar een 
‘speciale’ aangepaste dienst voor 
mensen met een beperking, in maart 
en in oktober.

Na de coronatijd hebben we besloten 
deze diensten gezamenlijk als kerken te 
houden.

Een aangepaste dienst? We leren toch 
allemaal iets in deze kerkdienst. Om die 
reden hebben we een nieuwe naam ge-
kozen en zullen deze diensten vanaf nu 
Mozaïekdienst noemen. Mozaïek staat 
voor veelzijdigheid aan stenen, kleuren 
en vormen, zoals wij als mensen ook zijn. 
Allemaal verschillend en allemaal uniek.
We zouden het leuk vinden om je in deze 
dienst te zien. 

Wil je meer informatie over de Mozaïek-
diensten, neem dan contact op via de 
mail: mozaiekdienst@outlook.com

Luister  naar Groot 
Nieuws Radio Non-stop
Een online kanaal zonder gepresenteerde 
programma’s en gesprekken, maar mét 
non-stop muziek van christelijke arties-
ten. Ideaal op momenten dat je lekker wil 
doorwerken: op kantoor, in het huishou-
den of tijdens het studeren.

Goed nieuws 
van Nu.nl
Als je even geen behoefte hebt aan de 
wat negatievere berichten op Nu.nl, ga 
dan naar de pagina met goed nieuws. Hier 
staat wekelijks een samenvatting van al 
het goede en blij makende nieuws van de 
afgelopen week.

www.nu.nl/tag/Goed%20nieuws

Elkaar de helpende hand bieden in een tijd van alsmaar 

stijgende prijzen. Solidair zijn. Een ander wat ‘lucht 

geven’. De welvaart eerlijker verdelen. Wensen die voor 

de diaconie van de Dorpskerk, Vredeskerk & Hoek-

steen reden waren om het energiefonds ‘Dienen door 

te delen’ op te zetten.

Financiële hulp in 
moeilijke tijden

Energiecompensatie 
Mensen die het geld niet 
nodig hadden, konden hun 
energiecompensatie van 
2 x € 190,00 storten. Met 
als doel dit geld door de 
diaconie te laten herverde-
len onder mensen buiten 
en binnen de kerken die de 
eindjes maar moeilijk aan 
elkaar kunnen knopen. 

Verwonderd en dankbaar 
zagen we dat de oproep 
niet aan dovemansoren was 
gericht. Al snel was er meer 
dan € 9.000,- binnen. Inmid-
dels zijn de eerste mensen 
die het financieel lastig 
hebben hiermee geholpen. 

Dat is toch  
GOED NIEUWS! 

Bent u of kent u iemand die het  
financieel zwaar heeft zowel buiten  
of binnen de kerken?  
Laat het dan weten! Voor (aan)vragen? 
Schroom niet, bel gerust (06-10300854 
of 06-39120917).

GOED NIEUWS

The happy broadcast
The Happy Broadcast vind je op inter-
net, insta en andere socials en staat 
boordevol met geïllustreerd positief 
nieuws van over de hele wereld.

Fotografie: G
eertje Vierhout / Tekst: G

ert G
erritsen
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Ontmoeting in de trein

“Mijn hart maakte 
een sprongetje”

Ik vroeg haar of zij christen was 
en er daarom heen ging. Nee dat 
was zij niet, ze was fan van René 
van Kooten. Hij speelde dat jaar 
(2013) de rol van Jezus. Ze vertel-
de dat ze zulke nare dingen had 
meegemaakt tijdens haar leven, 
dat ze zich niet kon voorstellen 
dat er een Jezus of God zou kun-
nen bestaan. 
Ik wilde haar graag vertellen over 
wie Jezus en God zijn, maar dat 
had voor mijn gevoel geen zin. 
Ze had me iets te negatief en 
verwond geantwoord, in haar 
woorden zat verdriet en pijn. Ik 
stapte uit in Leiden en ik wens-
te haar nog een goede reis en 
hoopte dat ze toch iets mee kon 
nemen van het ware verhaal van 
Pasen. Een beetje brutaal vroeg 
ik om haar mobiele nummer… en 
dat kreeg ik. 

Een kleine drie weken na de 
Passion kreeg ik van haar een 
berichtje. Het lied wat haar idool 
René had gezongen “Pak maar 
mijn hand”, had haar geraakt en 
wel zo dat ze voorzichtig contact 
had gezocht met een kerkge-
nootschap. Mijn hart maakte 
een sprongetje. Dat vond ik goed 
nieuws voor haar. Ik stuurde een 
berichtje terug: “Ik wens je Gods 
nabijheid en een leven lang  
Pasen, want Hij is opgestaan.”

Onderweg in de trein naar 
Leiden kwam ik in gesprek 
met een vrouw die op weg was 
naar Den Haag.  Op mijn vraag 
of zij naar familie ging kreeg 
ik een ontkennend antwoord. 
Ze ging daarheen om de Pas-
sion mee te maken. 

Anna Brands-Heikoop

The Chosen is de eerste dramaserie ooit over 
het leven van Jezus, vanuit het perspectief en de 
levens van de mensen om Jezus heen. En dat merk 
je, want tijdens het kijken werd ik zelf deel van het 
verhaal. Het leek net alsof ik erbij was. 

De serie werd gemaakt met behulp van 
de meest succesvolle mediacrowd-
funding-actie die ooit is gehouden. 
Dat is toch goed nieuws?! 
Het is gratis beschikbaar in de app van 
Angel Studios, en het is nu ook te zien 
op NPO start. www.thechosen.nl

Lees je bijbel, bid 
elke dag, dat je 
groeien mag! 
Het is zo’n leuk en gezellig 
kinderliedje dat ik vroeger uit 
volle borst meezong. Maar in 
de praktijk is het moeilijker 
dan ik dacht. Op 1 januari 
2023 ging ik de uitdaging 
aan. Ik sloot me aan bij een 
initiatief op Instagram: in 
één jaar de hele Bijbel lezen. 
Heel eerlijk gezegd had ik 
het niet verwacht: maar ik 
vind het echt leuk! We lezen 
op chronologische volgorde. 
Elke dag staat er op Insta-
gram een korte toelichting 
en kun je zelf reageren met 
vragen en opmerkingen. Meer 

dan 5.000 mensen volgen dit 
account en motiveren elkaar. 
Waarom zou je dit doen? In 
mijn geval omdat ik nog nooit 
eerder de hele Bijbel gelezen 
heb en ik er nieuwsgierig 
naar ben. Maar er zijn meer 
leuke cijfers over het lezen 
van je Bijbel. 

Goed nieuws. 
Wist je dat mensen die de Bij-
bel in ieder geval vier keer per 
week lezen minder eenzame 
gevoelens hebben, minder 
boosheid ervaren en minder 
last hebben van bitterheid? 
Dat is nog eens goed nieuws. 
Dus: lees je bijbel elke dag, 
dat je groeien mag! 

Instagram: 
@bijbelrooster2023 

Podcasts zijn geluidsbestanden die 
je via internet of met behulp van 
apps kunt beluisteren op je telefoon, 
computer, tablet of smartspeaker. 

Persoonlijk luister ik  
dagelijks naar de app  

Eerst dit Bijbel-
podcast, of Eerst 
dit Avondgebed. 
Op een mooie manier word ik dan 
geïnspireerd en bemoedigd door 
het evangelie. Daarnaast zijn er nog 
veel mooie podcasts te beluisteren, 
o,a, Achter Jezus aan. Om het goede 
nieuws te horen, soms vanuit een 
ander gezichtsveld.

Tips van de redactie:   Goed nieuws in de media

Ontdek de Serie  

The CHOSEN

MIJN FAVORIETEN

De Bijbel  
in één jaar

Dagelijks gebruik ik een app om 
stille tijd te houden:

(Engelstalig). De app helpt mij om stil te 
worden voor God. Elke dag zijn er drie on-
derdelen: Rejoice and Reflect; Ask; Yield. 

Het eerste onderdeel begint met een paar 
verzen uit een psalm, dan volgt een tekst-
gedeelte met een paar gedachten eronder. 
Bij het tweede onderdeel, Ask, breng je 
dingen in gebed. Bij het laatste onderdeel 
lees je het gedeelte nog eens en denk je na 
over wat jou opvalt. 
Het mooie van de app is dat de schrijvers 
inspelen op de actualiteit. 

Stille tijd-app 
Lecio 365

Mirjam 

Geertje

Esther

Heleen

Gerard

Om mijn tijd op social media niet alleen maar aan 
nutteloze dingen te besteden, volg ik een aantal 
fijne christelijke accounts. Een paar van mijn fa-
vorieten deel ik graag, ze zijn zowel op Facebook 
als Instagram te volgen:

Op ‘She Rises Dutch’ vind je elke och-
tend een korte overdenking, speciaal 
gericht op vrouwen. Fijn om de dag 
mee te beginnen! 

‘Dagelijkse Broodkruimels’ is voor 
iedereen en plaatst elke dag een bijbel-
tekst, soms met uitleg. 

‘De Nieuwe Psalmberijming’. Deze 
prachtige nieuwe berijming van de 
psalmen in hedendaags Nederlands 
verscheen in 2021. Op hun social media 
kanalen wordt regelmatig een psalm 
geplaatst. Er is ook een fijne app met 
alle psalmen te downloaden. 

Tekst: Anna B
rands-H

eikoop  -  Fotografie: G
eertje Vierhout
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Jan vertelt: “Mensen be-
kend maken met het goede 
nieuws is het mooiste wat 
er is. Ik ben per 1 januari j.l. 
benoemd als evangelist van 
Het Lichtbaken (gedragen 
door PKN, HHK en CGK). 

Het speerpunt is de ontmoeting op 
zondag: bij elkaar komen om te bid-
den, te zingen en te luisteren naar 
Gods Woord. Er komen tussen de 
25-45 mensen naar de dienst. Het 
is een gemêleerd gezelschap. De 
uitdaging is om een vertaalslag te 
maken naar de mensen die voor me 
zitten. Ik ben altijd aan het zoeken 
naar ingangen voor de boodschap 
van de Bijbel bij de mensen van nu.”

Koffiedrinken
“Elke zondag is er na de dienst 
koffiedrinken. Iedereen blijft han-
gen en praten. Dat is heel gezond 
voor een gemeente. De mensen 
die komen, komen echt omdat ze 
willen. Ze komen om een stevige, 
bijbelse boodschap te horen. Er zijn 
ook wel mensen die in hun relatie 
of achtergrond op onbegrip stuiten 
en toch komen. Er is iets hogers dat 
ze drijft. Als je dat weet, kijk je met 
een andere blik naar de mensen 
voor je neus.”

Nooit uitgepraat
“Naast de diensten hebben we ook 
een groep voor mensen die het 
geloof willen onderzoeken. En elke 
woensdagochtend bidt een groep 
van dertig mensen voor elkaar. Ook 
mensen uit andere kerken haken 
erbij aan. Eens per maand hebben 
we koffie-ochtend, waarbij we 

met elkaar zingen, bijbellezen en 
praten. En er wordt kinderwerk 
gedaan. Via de kinderen leer je de 
ouders weer kennen. Het evangelie 
draait om Jezus. Over Hem raak je 
nooit uitgepraat. Ik wil zoeken naar 
wegen om meer mensen buiten de 
kerk over Hem te vertellen. Bijvoor-
beeld met een kunstexpositie over 
bijbelse geschiedenissen. Overi-
gens: vertellen begint vaak met 
luisteren, met oprechte interesse 
in de ander.”

Meer informatie:  
www.hetlichtbakenhoorn.nl

“Over Jezus 
raak ik nooit 
uitgepraat”

Jan en Jannie Boer zijn lid van 
de Hersteld Hervormde Kerk 
te Wezep en actief voor een 
evangelisatiepost in Hoorn, Het 
Lichtbaken - 120 km verderop. 
Geen vanzelfsprekende keus, zo 
ver weg. Wat drijft hen? 

“Vertellen begint  
vaak met luisteren, met 

oprechte interesse in  
de ander.”

Tekst: E
sther Visser-den H

ertog   -  Fotografie: G
eertje Vierhout

Wauw, 
GOED 

NIEUWS!
Dat is wat ik dacht, toen ik hoorde wat het thema voor het Paasmagazine werd. 
Maar, wat is nu eigenlijk goed nieuws? Nieuws associëren we namelijk vaak met 
slecht nieuws. We hebben zelfs het spreekwoord: “Geen nieuws is goed nieuws”. 

Dat hoeft niet zo te zijn. Het woord nieuws betekent namelijk een bericht over 
iets wat nog onbekend is. De brenger van het nieuws bepaalt dus zelf of er 
goed of slecht nieuws gebracht wordt. Als ik dan naar alle actuele mediabe-
richten kijk, is het haast teleurstellend hoe weinig goed nieuws daar tussen zit.

Volgens mij hebben we helemaal geen  behoefte aan zoveel slecht nieuws.
Zijn we immers hierdoor niet heel druk om het positieve van alles proberen in 
te zien? We ontwikkelen zelfs complete denktechnieken, zoals het welbekende 
omdenken. Maar het omdenken van slecht nieuws leidt niet per se tot goed 
nieuws. Het is van een probleem een mogelijkheid maken. Dat is natuurlijk 
fantastisch, maar het kost soms wel veel energie, dat omdenken. Ook legt het 
mensen een bepaalde druk op, omdat je dus kennelijk in staat moet zijn om van 
elk probleem een mogelijkheid te maken. Soms lukt dat simpelweg niet.

Het probleem bij de wortels aanpakken, is dus echt minder slecht nieuws ver-
spreiden zodat het goede nieuws vanzelf de boventoon gaat voeren. Nu zal de 
media dat niet snel doen. Daarom is het aan onszelf om daarmee te beginnen.

De mogelijkheid hiertoe doet zich al direct voor. De Paasboodschap zit boorde-
vol goed nieuws. Laten we dit goede nieuws verspreiden. Dan voorkomen we 
meteen dat de betekenis van het Paasfeest steeds onbekender wordt. 

Johan van de Worp

Jan en Jannie Boer

Gezegend Paasfeest!

Tekst: Johan van de W
orp   -  Fotografie: G

eertje Vierhout
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In deze tijd, van grote verscheiden-
heid aan opvattingen, zoeken kerken 
elkaar meer en meer op. Zo ontstaan 
samenwerkingsverbanden. Dat is 
mooi, vandaar dat we ook dit blad 
gezamenlijk vanuit alle kerken aan-
bieden. 

Geloven en kerkzijn is 
iets wat je samen doet.
Een kerk bestaat uit allerlei mensen, jong en oud, 
die ieder hun eigen geloofsweg bewandelen. In de 
kerk ontmoeten mensen elkaar, er wordt gezongen, 
gebeden en er zijn overdenkingen uit de Bijbel. 
Ook worden er veel activiteiten georganiseerd, 
denk aan bijbelonderwijs, muziek, bemoediging 
en uiteraard gezelligheid. Meer info over de ker-
ken, interessante blogs en online kerkdiensten 
vind je op www.kerkpleinwezep.nl

Je bent welkom 
in de kerken 
van  Wezep en  
Hattemerbroek

BETHELKERK
Herst. Hervormde gemeente

Dienst: zondag 9.30 / 14.30 uur
Azaleastraat 4, Wezep 

VREDESKERK
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 19.00 uur
Heidepad 81, Wezep 

1.

DORPSKERK
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 14.30 uur
Stationsweg 2, Wezep 

2.

MORGENSTER
Nederlands Gereformeerd
Dienst: zondags 9.30 / 16.30 uur 
Zuiderzeestraatweg 503, Wezep

3.
4.

PAULUSKERK
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 19.00 uur
Van Limburg Stirumlaan 18, Wezep

NOORDERLICHT
Gereformeerd Vrijgemaakt

Dienst: zondag 9.30 / 16.30 uur
Mariënrade 1, Wezep

KRUISKERK
Gereformeerde kerk
Dienst: zondag 9.30 uur
Kerkweg 6, Wezep 

5.
6. 7.

HOEKSTEEN
Hervormde gemeente

Dienst: zondag 9.30 uur
Leeuwerikstraat 29, Hatt.broek

8. 9.

DE KLINKER
Leger des Heils

Klimopstraat 1, Wezep

Live alle  
kerkdiensten 

volgen:
KERKPLEIN
WEZEP.NL

Geloven op Loco Radio 
Luister zondagochtend live naar  
kerkdiensten en meer via LOCO radio
www.locomediagroep.nl/kanalen/locofm

Veel  kleurig, één basis! 

Elke zondag kun je live meekijken 
met de kerkdiensten van de verschil-
lende kerken. Ook kun je de diensten 
terugkijken. Via Kerkpleinwezep.nl 
kun je direct naar een dienst toe.
www.kerkpleinwezep.nl
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GOEDE NIEUWS. 
Wees sterk en 

houd moed.


