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• Uitnodiging • 
Passiestonden

Aanvang: 19.30 uur 
Door gezamenlijke kerken in Wezep en Hattemerbroek 
wordt in de stille week voor Pasen een aantal korte 
avonddiensten van ongeveer een half uur georgani-
seerd. Iedereen is van harte welkom. 

Maandag 25 maart 
In de Katholieke kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming, 
Marcus Passie uitgevoerd in woord en zang m.m.v. het 
kleinkoor Glorify. Zuiderzeestraatweg 7 

Dinsdag 26 maart
In de Hervormde kerk Vredeskerk  
Heidepad 81 

Woensdag 27 maart
In de Morgenster, Zuiderzeestraatweg 503

Donderdag 28 maart (Avondmaal)
In de Kruiskerk, Kerkweg 6 
In de Vredeskerk, Heidepad 81

Colofon

Al ruim tien jaar maken we voor Wezep en 
Hattemerbroek een gratis magazine rond 
Pasen. Dat doen we vanuit onze passie 
voor het geloof en mensen. Om hoop 
en dromen door te geven en mensen te 
enthousiasmeren met opbouwende ver-
halen uit Wezep en Hattemerbroek. We 
hopen dat deze verhalen inspireren en 
bemoedigen, of tot nadenken stemmen. 
Met dank aan alle mensen die hun ver-
haal hebben willen delen.

Redactie:  
Jaap Slager, Geertje Vierhout, Esther 
Visser, Heleen Ruiter, Gerard van der Velde 
en Mirjam Slager. M.m.v. Rob Barzilay.

Alle kerken van Wezep en Hattemerbroek 
hebben het samenstellen van het blad 
mogelijk gemaakt. Heb je vragen over 
deze uitgave, stuur dan een e-mail aan 
jaap@jaager.nl.

Realisatie: Jaager, Hattemerbroek.

Wezep en Hattemerbroek

Paasmagazine
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Al veertien jaar maken we op eigen initiatief het Paasmagazine. Meestal zo rond eind 
december spreken we af om na te denken over het thema van dit nummer. 
“Ik heb een mooi lied! Echt zo geweldig, die moet je horen.” En voor we goed en wel 
binnen zijn, heeft Heleen Ruiter het lied al aangezet en klinkt ‘Zo wil ik leven’ van 
Matthijn Buwalda door de huiskamer. Enthousiast houdt ze haar pleidooi: “Er gebeurt 
zoveel in deze wereld. We zijn meer gericht op onszelf en komen te snel met een oor-
deel. De boodschap van dit lied is dan zo mooi en liefdevol!” zegt ze. 

Zo wil ik leven! Sommige mensen weten precies wat ze willen met hun leven. Ze 
worden gedreven door een bepaalde passie en zijn doelgericht. Vaak willen we dingen 
doen die we leuk vinden, ‘Waar word ik gelukkig van’? Of we proberen ons kramp-
achtig vast te houden aan ‘hoe het hoort’, of denken te weten hoe het hoort. Onze 
Joods-Christelijke traditie is sterk gericht op het houden van geboden en verboden, 
opzich niets mis mee, maar er is meer! En helaas weten we altijd precies wat een 
ander niet goed doet. In de Bijbel lezen we dat iemand Jezus vraagt hoe hij zou moe-
ten leven. Jezus is daar heel concreet over. Een nieuw gebod geeft Hij die boven elke 
wet staat: “Heb de Heer uw God lief en je naaste als jezelf!” Hoe? Met heel je hart, je 
ziel, je verstand en met heel je kracht.” De vraag ‘hoe we dan willen leven’ lijkt niet zo 
ingewikkeld meer: de liefde is de norm. En dat lees je ook veel terug in deze uitgave. 
De kern van het geloof is dus: ‘houden van’, en dat speelt zich af binnen een driehoeks-
verhouding: God, onze naaste en onszelf. En alle drie even belangrijk! En  geen van die 
drie mag verwaarloosd worden. Het is dus onmogelijk als je zegt jezelf, of je naaste 
te haten, en toch van God te houden. De wetgeleerde tegen wie Jezus dit zegt, vraagt 
aan Jezus; “Maar wie is dan mijn naaste?” Dat legt Jezus uit, zoals je kunt lezen op 
pagina 8 van dit magazine

Het houdt niet op bij dit gebod. Wij mensen rekenen met je af als je je niet houdt aan 
de regels. Maar goddelijke liefde betekent dat genade altijd sterker is dan onze fout. 
Zo wil ik leven. Doe je mee?

Jaap.

Genade  
altijd  

sterker  
dan  

de fout

ZO 
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LEVEN  



NIENKE 
GOOIDE HET 
ROER IN HAAR 
LEVEN OM 

Tekst: E
sther Visser  -  Fotografie: G

eertje Vierhout

Nienke Haverkamp (32) besloot begin 2023 het roer in 

haar leven om te gooien. Ze gaf haar drukke baan als 

leidinggevende bij Icare op en maakte samen met haar 

man Robin en twee kinderen (toen 4 en 2) een rondreis 

door Zuid-Europa. “Die droom hadden we al een poos en 

nu kon het”, vertelt Nienke.
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In haar baan bij Icare genoot ze van het contact met de 
mensen, maar toch zat ze er niet meer op haar plek. “Ik 
had nooit tijd om dingen goed af te maken en dat was 
onbevredigend. Het was me nog niet duidelijk welke 
baan ik dan wel wilde, dus besloot ik te stoppen met 
werken en de tijd te nemen om na te denken.”
 
Tijd voor elkaar
“We hebben toen van april tot juni een rondreis ge-
maakt door Zuid-Europa. Dat vonden we echt heel fijn. 
We hadden tijd voor elkaar, tijd om dingen samen te 
bekijken en tijd om na te denken. Van tevoren hadden 
we geen route uitgestippeld, we zijn gewoon gegaan.” 
De reis bracht hen niet alleen veel als gezin, ook gees-
telijk kwam er voor Nienke verdieping.
 
Hoe wil ik leven?
De vraag ‘hoe wil ik leven?’ hield Nienke al lange tijd 
bezig. “Gezond leven heeft mijn belangstelling altijd al 
gehad: voeding en beweging, maar ook stress en de 
invloed daarvan op je gezondheid. Daarnaast vind ik 
het geestelijke aspect belangrijk: wees je bewust van 
de wereld waarin je leeft.
Robin had me een coachingstraject gegeven en daar 
begon ik aan in september 2022, dus nog voordat we 
de rondreis maakten. Die coaching zorgde ervoor dat 
ik steeds bewuster bezig was met dingen in mijn leven, 
maar het bracht ook onrust. Mijn gevoel kwam erdoor 
op de voorgrond te staan en dat vond ik lastig. Kan 
mijn gevoel wel iets zeggen over wat goed is voor me 
en wat niet?”
 

Moederkring - kwetsbaar naar elkaar
“Tegelijk met het coachingstraject ben ik gestart met 
een moederkring vanuit mijn kerk, De Morgenster. In 
het begin praatten we vooral over onze kinderen en het 
moeder-zijn, maar er kwam steeds meer diepgang in 
de gesprekken, ook qua geloof. We durfden kwetsbaar 
te zijn. Die kring voelde puurder dan de coaching.”
 
“Dit is het gewoon”
“Kort nadat ik terug was in Nederland van de rondreis 
was er een dienst met spreker Tessa van Olst, een 
jonge vrouw die met depressie kampte. Het ging over 
Jezus volgen en je identiteit in Christus. 

Ik ging er samen met een vriendin heen. Toen ik er zat, 
dacht ik ineens: dit is het gewoon. Alles kwam heel 
erg binnen. Tessa benadrukte dat je antwoorden bij 
God moet zoeken, niet bij jezelf. Ik besefte dat ik die 
waarheid allang had gevonden, dat ik er alleen écht in 
moest geloven.
Die avond was een soort wedergeboorte voor mij, 
een ommekeer. Ik kreeg honger naar de Bijbel, ik 
wilde bidden - en dat verlangen is niet veranderd. De 
vriendin met wie ik samen was, had die ervaring ook. 

Nienke Haverkamp

“Ik besefte dat ik die 
waarheid allang had 

gevonden, dat ik er alleen 
écht in moest geloven.”
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In de auto hebben we voor elkaar gebeden - het was een 
bevrijding van de onrust in mij. Mijn gevoel klopt niet altijd. 
Iets hoeft niet altijd gemakkelijk of goed te voelen om ook 
goed te zijn. De Bijbel is de waarheid - dat besef brengt me 
veel geluk en blijheid.”
 
Het geloof doen
“Ik wil het geloof veel meer in mijn gezin integreren. Zo heb 
ik de set met 52 Bijbelteksten voor een jaar gekocht.” Nienke 
wijst naar het fraai vormgegeven kaartje in een houten 
standaard midden op tafel. “Elke avond staan we als gezin 
even stil bij de tekst van de week. We moeten het geloof 
ook dóen.
Ik zit ook op een andere manier in de kerk: ik luister minder 
kritisch en meer gericht op wat ik krijg aangereikt.”
 
Wat hoop je dat anderen in jou zien, Nienke?
“Ik wil mezelf vooral niet te belangrijk vinden en groeien in 
geduld en vriendelijkheid, in luisteren naar de ander, hem 
of haar het gevoel geven dat hij of zij ertoe doet.
Momenteel doe ik de opleiding tot leefstijl vitaliteitscoach, 
dat is altijd een verlangen van me geweest, maar het is er 
nooit van gekomen om eraan te beginnen. Je kijkt op een 
nuchtere manier naar de mensen als geheel, inclusief ge-
voel, gedachten, kernwaarden en verantwoordelijkheden. 
Mijn christelijke normen en waarden wil ik daarin integre-
ren. Binnen mijn opleiding ben ik daar heel open over. Op 
de socials probeer ik daar wat over te delen. Hoe ik mijn 
opleiding precies ga inzetten, weet ik nog niet. Ik vertrouw 
erop dat dat duidelijk zal worden.”
 

Hoe inspireert Jezus jou?
“Jezus is mijn voorbeeld, zó wil ik leven. Ook in de mildheid 
naar anderen toe. Ik probeer het oordeel even achterwege 
te laten. Ik weet dat ik echt alles in Jezus’ handen mag 
leggen en dat Hij leiding geeft. Dat geeft zoveel rust. Alle 
moeilijkheden en problemen worden dan kleiner. Jezus 
leeft, dat is zeker, dat is voelbaar. Zijn liefde is voelbaar.”
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ZO WIL 
IK LEVEN

In 1 Johannes 4:7 staat: “Geliefden, laten wij 
elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; 
en ieder die liefheeft, is uit God geboren en 
kent God.” 100% liefde en genade, elke dag 
weer! Daar sta ik niet elke dag bij stil, maar 
wat bijzonder dat ik daar niets voor hoef te 
doen of dit kan verdienen. Het wonder van 
Pasen is: Jezus is gestorven voor alle zon-
den. Laten we daarom ook gehoor geven 
aan Zijn oproep om elkaar lief te hebben, 
dan wordt de wereld een heel stuk mooier!

Dat is natuurlijk voor iedereen anders. We 
vroegen verschillende Wezepers daarom 
naar hun antwoord op de grote hamvraag 
van dit magazine: 

HOE WIL JIJ LEVEN?

“Gehoor geven aan 
Zijn oproep om  
elkaar lief te hebben”

Margot de Boer - Souman 

“Ik zit ook op een andere 
manier in de kerk:  

ik luister minder kritisch 
en meer gericht op wat 

ik krijg aangereikt.”
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Graag wil ik leven zoals God het van 
mij vraagt. Ik wil dankbaar zijn voor 
wat Zijn Zoon Jezus voor mij gedaan 
heeft. Zijn goede voorbeeld wil ik 
volgen, zodat ik een voorbeeld kan 
zijn voor al mijn naasten.

In mijn leven wil ik omzien naar ande-
ren. Daarbij ik wil laten merken dat 
ik de ander zie en wil helpen. Door 
Jezus’ liefde uit te delen aan de men-
sen om mij heen, hoop ik dat zij ook 
Jezus aannemen als hun Redder.

“Zijn goede 
voorbeeld  
wil ik volgen”

“Omzien naar 
anderen”

“Leven en  
laten leven  
zonder oordeel”

Hans Pieffers 

Martijn Junte

Lieke van Diepen

“En ik zal geen oordeel geven, maar in 
liefde met je leven. Voel je vrij jezelf te 
zijn, je bent en blijft altijd welkom.”

Deze tekst komt uit het lied “Altijd Wel-
kom” van Kinga Bán. Het raakt wat mij 
betreft precies de kern van hoe ik wil 
leven. Leven en laten leven en zonder 
oordeel, horen en wederhoren.

Anders durven denken is kwetsbaar. 
Respecteer elkaar, neem die schouder 
aan, maar biedt ook de jouwe aan wan-
neer iemand dat nodig heeft. Leef uit 
liefde voor de ander én jezelf. Jezus is 
hierin een inspiratiebron voor mij, juist 
omdat Hij zelf zo leefde.



 Ik ben vandaag 
zo vrolijk, zo vrolijk...

Zo vrolijk was  
ik nooit!

hoehoe

Als ik nadenk over  

hoe ik zou willen leven,  
moet ik denken aan een verhaal uit de Bijbel.  

Toen iemand aan de Here Jezus vroeg hoe hij 
moet leven, vertelde Jezus zelf dit verhaal.  

Misschien ken je het verhaal, het heet:

De barm-
hartige

Samaritaan 
Er was eens een man die een 
lange reis maakte van de ene 
stad naar de andere. Het was 
een lange en gevaarlijke weg. 

Maar onderweg werd hij door gemene rovers 
overvallen. Ze namen al zijn spullen mee, sloe-
gen hem en lieten hem gewond langs de kant 
van de weg liggen.

De gewonde man had dringend hulp 
nodig. Zou er iemand komen die 
barmhartig is? Of: die hulp biedt aan 
mensen die dat nodig hebben?

Dit verhaal kun je lezen in je Bijbel. Lukas 10:30

Gelukkig kwam er net een priester 
langs die in de tempel voor veel men-
sen had gebeden. Hij zag de arme 
gewonde man, maar deed net alsof 
hij hem niet zag. Hij liep snel voorbij 
aan de overkant van de weg, omdat 
hij geen tijd had om te helpen.

Er kwam nog iemand aan, ook een 
man die in de tempel werkte, een 
Leviet. Maar ook hij keek naar de 
gewonde man en liep snel door. Hij 
dacht, iemand anders moet maar 
helpen. Ik heb daar geen zin in.

Helaas bleef de gewonde 
man met al zijn pijn achter 
op de weg. Hielp dan nie-
mand hem? Straks wordt het 
nacht en dan ligt hij daar nog! 
‘s Nachts zijn er misschien 
wel wolven...

Ik heb zo’n  
ongelofelijke  

haast...

2.

3.

1.
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Tekst en illustraties: Jaap Slager

1. 3.2.

Herken jij je in dit verhaal?  
Bij welk persoon denk je: misschien had ik zo ook wel  
gereageerd?                    of misschien        ?

HEB DE ANDER  
NET ZO LIEF  
ALS JEZELF! 
De Samaritaan hielp de gewonde 
man, terwijl ze elkaar niet eens 
kenden. Met dit verhaal leerde 
Jezus aan de mensen dat we 
altijd vriendelijk en behulpzaam 
moeten zijn voor alle mensen. 
Dus ook als ze onze vrienden niet 
zijn! Sterker nog, Jezus zegt zelfs: 
“Heb je vijanden lief”.

Daar hoorde hij weer voetstappen.
Hij tilde zijn pijnlijke hoofd een  
beetje op en zag wie daar aan 
kwam. O nee! Het was een Samari-
taan. Samaritanen en Joden waren 
in die tijd vijanden van elkaar.

Maar de vriendelijke Samaritaan 
zag de gewonde man en medelijden 
met hem. Hij stopte wel! Hij ver-
zorgde de wonden van de gewonde 
man, deed er verband om heen en 
gaf hem wat te drinken. Toen bracht 
hij de gewonde man naar een her-
berg waar hij kon blijven totdat hij 
weer beter was. En de Samaritaan 
betaalde zelfs voor de verzorging en 
al zijn eten!

Zou jíj helpen als 
iemand jouw hulp 
nodig heeft?

VIND JIJ DE WEG NAAR DE HERBERG?
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Kaasboer 
met een 
missie

K

Je zou kunnen zeggen dat er een ‘oude  
Gerjan’ en een ‘nieuwe Gerjan’ is. Hoe zag 
jouw oude leven eruit? 
“Ik was een enthousiaste jongen, ik kon alles 
aan. Ik schaatste in de nationale schaatsploeg 
en reisde de hele wereld rond. Ik leefde als 
God in Frankrijk. Wat kon mij nou gebeuren? 
Maar op mijn veertigste raakte ik burn-out. Ik 
was verward, verstrikt in mijn eigen leugens 
en kwam uiteindelijk bij een vriend te wonen. 
Hij zag mij afdwalen en zei maar één ding: ‘Ga 

jij maar bidden’. Dat was ik zeker niet van plan. 
Ik gaf er een grove vloek bij. Die nacht kon ik 
de slaap niet vatten en uiteindelijk vouwde 
ik mijn handen. Als in een droom werd ik uit 
mijn bed gelicht en ik zag al mijn slechtheid 
als rook in de nok van het huis verdwijnen. Een 
week later zei God tegen mij: ‘Pak de Bijbel 
maar en ga maar lezen’. Dat heb ik gedaan. 
Mijn leegte werd opgevuld met Gods Geest 
en als je dat ervaart… tsja, dan is het alsof je 
ogen en oren voor het eerst opengaan.”

Gerjan van den Brink

Tekst: H
eleen R

uiter    -  Fotografie: Geertje Vierhout

Gerjan van den Brink (53) is een bekend gezicht voor 
veel Wezepers. Elke dinsdag en vrijdag is zijn mobiele 
kaaswinkel te vinden op het winkelcentrum. Daarnaast 
bezorgt deze vrolijke kaasboer bij veel inwoners de 
kaas aan huis. En als het even kan… dan verkoopt  
Gerjan niet alleen kaas, maar ook het evangelie! 

“...dan is het 
alsof je ogen 
en oren voor 

het eerst 
opengaan.”>>

Wat doet het met je leven, als je 
ontdekt dat God er een grote rol in 
wil spelen?
“Het heeft me compleet veranderd. Ik 
weet nu dat ik gezien en geliefd ben, 
dat ik erbij hoor en Zijn kind mag zijn. 
Dat geeft mij rust en vrede. De bewus-
te keuze die ik als christen maak, is om 
te leven vanuit Spreuken 18:21. Daar 
staat: ‘Dood en leven zijn in de macht 
van de tong’.” Gekscherend: “Ik ben 

maar een kaasboertje, dus ik vertaal 
het graag wat simpeler: als je negatief 
spreekt, dan ontvang je ook negatieve 
vruchten. Als je positief handelt, zal 
je ook positieve vrucht dragen. Ik kies 
ervoor om te leven vanuit geloof, blijd-
schap en vreugde. Niet als een masker, 
maar vanuit een hartsgesteldheid.” 
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En dat merken de klanten van 
jouw kaaswinkel. Eén van je klan-
ten zei bij het maken van een foto 
voor dit magazine het volgende: 
‘Weet je wat je erbij moet zetten? 
Gerjan luistert altijd naar ieder-
een. Zelfs als het eigenlijk te druk 
is luistert hij.’
“Dat is heel mooi om te horen. Na-
dat ik tot geloof kwam, heb ik lang 
gezocht naar de manier waarop 
ik me voor God mocht inzetten. Ik 
volgde bijvoorbeeld een sprekers-
training. Maar uiteindelijk ontdekte 
ik dat mijn passie als kaasboer

óók mijn roeping is. Ik ontmoet zo’n 
800 klanten per week en wil hen 
Zijn liefde tonen. Hoe ik dat doe? 
Gewoon, door de mensen écht te 
zien en te behandelen met liefde en 
vreugde. Dat zit ook in kleine dinge-
tjes. ‘Wat zit je haar mooi’ of ‘wat

heb je een mooie jas aan’. Ik geloof 
dat God mensen graag op een voet-
stuk zet, om ze te bemoedigen.”

Is elke klant dan een potentieel 
geloofsgesprek? 
Lachend: “Ja, in het begin was ik 
misschien wel eens te radicaal en 
stootte ik daarmee mensen af. Mo-
zes kreeg in de Bijbel de opdracht 
om niet in paniek te raken, want 
God zou het voor hem doen. Dat 
geldt ook voor ons. Daarom starten 
mijn collega en ik elke week met  
gebed. God wil het voor ons doen, 
wij zijn daarin bereidwillig of niet. 
We staan er open in. Dan denk ik 
niet: tijd is geld. Ik probeer fijnge-
voeliger te zijn voor die momenten 
waarop ik weet: ‘nu mag ik spreken’. 
En dat gebeurt bijna elke dag.”

Je hebt het nummer ‘Zo wil ik 
leven’ van Matthijn Buwalda ge-
hoord. Wat spreekt je daarin aan? 
“Ik vind het bijzonder dat er gezon-
gen wordt dat genade altijd sterker 
is dan de fout. En dat we daarom 
mogen leven alsof de overwinning 
al is behaald. Dat wil ik soms wel 
van de daken schreeuwen. Jezus 
heeft al betaald voor onze zonden. 
We kunnen voluit leven vanuit gena-
de. Ik leg het vaak zo uit: als je kilo 
kaas bestelt en die betaalt, wil je die 
dan daarna nog een keer betalen? 
En nóg een keer? Nee, want je hebt 

de kaas al betaald. Dat is de kracht 
van het kruis. Jezus heeft betaald 
voor je zonden. Als je leeft vanuit 
die genade, dan heeft het kwade 
eigenlijk geen vat meer op je.”

Genade die sterker is dan de fout. 
Dat is een mooi bruggetje naar 
de Alphacursus die je geeft aan 
gedetineerden in de gevangenis. 
Een plek waar veel mensen zitten 
vanwege hun ‘gemaakte fouten’. 
Wat probeer je hen mee te geven? 
“Ook hier vind ik dat thema ‘gezien 
worden’ heel belangrijk. Zonder 
veroordeling hen liefhebben, zoals 
Jezus dat bedoeld heeft: dat is al 
voldoende. Ik hoop dat ze inzien 
dat er een geestelijke wereld en 
een geestelijke strijd is, maar dat je 
daarin een keuze kunt maken. Kies 
je voor Jezus, die het beste met je 
voor heeft? Of kies je voor satan, die 
eigenlijk maar één bedoeling met 
je heeft: het vernietigen van jou als 
mens? Er gebeuren mooie dingen, 
het is indrukwekkend hoe som-
migen dit oppakken. Maar er zijn 
natuurlijk ook momenten dat ‘het’ 
niet gebeurt. Dan geldt opnieuw: 
‘God moet het doen’. Ik mag wat 
zeggen, op een liefdevolle manier, 
en het dan ook weer loslaten. Maar: 
er is wel gezaaid.”

Dus als ik je nu vraag: hoe wil jij 
leven? Wat is dan de conclusie 
van dit gesprek? 
“In het gewone leven Gods liefde in 
de praktijk brengen, door de mensen 
écht te zien en hen te behandelen 
met liefde en vreugde. Dat is Gods 
opdracht en dat doe ik vanuit Zijn 
kracht. Ja… zo wil ik leven.”

“mensen écht 
te zien en te 
behandelen 

met liefde en 
vreugde.”

In deze video vertelt 
Gerjan meer over zijn 
leven en bekering.

“Maak je geen zorgen over jezelf 
en over wat je zult eten of drinken, 
noch over je lichaam en over wat je 
zult aantrekken.”
(Matteüs 6:25)

Ik zou zorgelozer willen leven en 
dankbaar genieten van alles wat 
ik in genade mag ontvangen. In 
deze spannende tijden, waar je 
onrustig van kunt worden, wil ik 
vertrouwen op mijn Heer.

“Ik zou zorgelozer  
willen leven”

Ik wil de liefde van God delen. Dat doe ik 
onder andere door te luisteren naar de 
klanten in de winkel waar ik werk. Thuis bak 
of kook ik voor de mensen en geliefden om 
mij heen, waar ik erg van geniet. Dit geeft 
mooie gesprekken en het is voor mij een  
manier om te delen. 

“De liefde van 
God delen”

Mayke Harink

Seine Hendriks

Pasen is het feest van opstaan en opnieuw begin-
nen, van liefde en verbondenheid en uiteindelijk 
ook van de liefde tot de Bron van ons leven. Ik denk 
daarbij aan een begin van een lied van Huub Oos-
terhuis, die vorig jaar Pasen is overleden:

“Om liefde gaan wij een leven, 
zeilen wij over de zee, 
vliegen wij langs de hemel, 
om liefde gaan wij een leven 
met licht en met donker mee.”

Henk Kievit

Ik vind het enorm gaaf om liefde uit te 
mogen delen, net zoals Jezus dat deed. 
Liefdevol de ander dienen, zodat zij Gods 
liefde door mij heen mogen zien.

“Liefdevol de  
ander dienen”

Jasper Top
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 “Zien  
op Hem”

“Humanitaire  
hulp in Roemenië
verlenen”

Gertine Bakker - Wagtho

“Delen van  
het licht”

Jake Schneiders

Ik ben al vele jaren betrokken bij 
het werk van de stichting Vrienden 
van Izvor. Vanuit Fundatia Izvor 
ontstaan er mooie initiatieven 
voor ouderen en kinderen. Het is 
hartverwarmend om te ervaren 
hoe er gezorgd wordt. God zorgt 
elke dag voor ons, dat ervaren 
Elles en Erica in Roemenië en dat 
ervaren wij hier in Nederland.
www.vriendenvanizvor.nl

Jaap van der Vegte

Tip

Boeken, kaarten, 
cadeauartikelen 

etc...

Meidoornpassage 14c
Wezep

038 376 5501
www.de-rivier.nl

Pasen betekent voor mij dat er 
steeds weer hoop is. Hoop omdat 
Jezus heeft laten zien dat de dood 
niet het laatste woord heeft, hoe 
moeilijk het leven soms ook is. Ook 
dan geeft Hij mij kracht en mag 
ik zien op Hem, dat geeft hoop en 
moed voor de Toekomst!

In mijn streven naar 
persoonlijke groei en we-
derzijds begrip zie ik een 
meerwaarde in het delen 
van het licht dat we ervaren 
door Jezus. Te midden van 
bezorgdheid over het einde der 
tijden geloof ik sterk in het belang 
van bewust leven op deze prachtige 
aarde. Mensen kunnen soms verge-
ten welk licht ze dragen. Mijn missie 
is anderen bewust te maken van dit 
licht, hun pad te verlichten en te la-
ten zien dat er, ondanks uitdagingen, 
hoop is voor een betere wereld.
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Je buurman vriendelijk 

groeten. Die oude me-

vrouw voor laten gaan 

bij de kassa. Spontaan 

een zieke in de buurt 

bezoeken. 

Het lijkt niet zo groot allemaal. 
Het is wel een invulling van wat 
Paulus zegt: laat iedereen u 
kennen als vriendelijke mensen. 
Dat is blijkbaar belangrijk in een 
wereld waarin vriendelijkheid 
en de ander van dienst zijn, niet 
vanzelfsprekend zijn.

Antenne voor mensen in nood
Wie zijn dan die ‘u’ tegen wie Pau-
lus het heeft? Het zijn mensen 
die een Ander zijn gaan volgen. 
Die Ander is Jezus. En dat volgen 
betekent onder andere dat ze 

proberen naar Zijn voorbeeld 
te leven. Jezus had oog voor 
mensen die het moeilijk hadden, 
zieken en armen bijvoorbeeld. 
Maar Hij had ook liefde voor men-
sen die het ogenschijnlijk goed 
voor elkaar hadden en intussen 
diep eenzaam of ongelukkig 
waren. Hij had een antenne voor 
mensen in nood, welke nood dat 
ook mocht zijn.

Helemaal 
goed tussen 
God en jou
Als je deze Jezus volgt en doet 
zoals Hij, dan wordt in je leven 
zichtbaar dat je bij Hem hoort. 
Het mooie is dat het hier niet 
mee begint. Voordat je Jezus 
gaat volgen, is er eerst iets 
anders gebeurd. Deze Jezus 
heeft eerst voor jou aan het kruis 
geleden en de dood overwonnen. 

Hij maakte het helemaal goed 
tussen God en jou. Hij deed dus 
het zware werk voor jou. Daar 
hoef jij je niet meer druk over te 
maken. Je hoeft alleen maar te 
knielen voor Jezus en dan hoor 
je bij Hem, in dat nieuwe leven, 
aan de andere kant van dood 
en graf. Wat een zekerheid en 
ontspanning geeft dat! En dan 
komt de kracht van de opgestane 
Heer in jou. 

Kracht van Jezus
Die kracht mag je ervaren in jouw 
volgen van Jezus. Dat is dus heel 
concreet: vriendelijk zijn, helpen, 
dienen en ja, natuurlijk ook van 
deze Jezus vertellen, zodat nog 
veel meer mensen Hem gaan vol-
gen samen met jou. Want het is 
Pasen geweest. Het zware werk 
is gedaan, de dood is overwon-
nen! En het leven ligt voor ons.

Ds. Henk Messelink

Ik wil Christus kennen 
en de kracht van zijn 
opstanding ervaren.   
Tekst: Filippenzen 3:10 

       

Het zware werk is al gedaan

Tekst: Ds H
enk M

esselink    |    Fotografie: G
eertje Vierhout
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Als het avontuur 
roept, vind je God

Je geloof in de praktijk brengen. Dat kan natuurlijk 

vanuit Wezep, maar soms brengt die missie je ver over 

onze landsgrenzen. Frank Haklander stapt jaarlijks het 

vliegtuig in naar Uganda, waar hij zijn kennis en ervaring 

deelt met collega-artsen daar. 

Frank Haklander

Tekst: H
eleen R

uiter  -  Fotografie: G
eertje Vierhout

Al ruim dertig jaar is Frank anesthe-
siemedewerker en sinds zes jaar zet 
hij zich in voor betere zorg in (Noord-) 
Uganda . Er zijn mensen die dat als 
offer zien en zeggen: ‘Wat fantas-
tisch dat jij dat doet!’ Zo ziet Frank 
dat niet. Hij is de personificatie van 
bescheidenheid én… “Het is voor mij 
ook gewoon een mooi avontuur”, legt 
Haklander uit. “Die combinatie maakt 
dit zo mooi. Mijn drive is mijn geloof, 
maar de belevenis spreekt mij ook 
zeker aan.”

Onveilig en corrupt
Het avontuur in Uganda startte zo’n 
zes jaar geleden, vanuit het ziekenhuis 
waar Frank werkzaam is. Een driekop-
pig team onderzocht de mogelijkheden 
om in Noord-Uganda operaties te ver-
richten. “We kwamen er al snel achter 
dat het er onveilig en corrupt was. Het 
thuisfront concludeerde: ‘We trekken 
de stekker eruit’. Dat konden Frank en 
zijn collega Marc Companjen niet. “Op 
een miljoen mensen was er slechts 
één anesthesist. We konden hier het 
verschil maken. We besloten door te 
gaan en in te zetten op het opleiden 
van collega’s. Zo kwamen we in con-
tact met de studieleiders en directie 
van het ziekenhuis waar we nu nog 
steeds mee samenwerken. Wij dach-
ten dat we kennis moesten overdra-

gen en begonnen met een nulmeting. 
Wat bleek? De theoretische kennis 
bleek veel beter te zijn dan we dach-
ten. We stonden verbluft! Maar het 
ontbrak aan praktische vaardigheden. 
De rest is geschiedenis: inmiddels is 
er een betrouwbare, duurzame relatie 
opgebouwd en vertrekt er jaarlijks een 
team om hun Ugandese collega’s en 
studenten toe te rusten.” 

God ís hun leven
“Het mooie aan Uganda is, dat het ge-
loof onderdeel is van het leven”, vertelt 
Frank enthousiast. “In Nederland heb 
je je leven en staat God daarnaast. In 
Uganda ís God hun leven. Dat zou ik 
ook wel willen, maar ik vind dat hier in 
de praktijk wel moeilijk.” Toch is het 
geloof zeker een belangrijk onderdeel 
van Franks leven. “Ik probeer dienst-

“We kwamen er 
al snel achter 

dat het er  
onveilig en  

corrupt was“
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baar te zijn, een open houding te 
hebben. Gewoon het alledaagse 
samen met Jezus te beleven. Dat 
hoeft niet provocerend. Ik hoef 
bijvoorbeeld in het bijzijn van 
niet-gelovige collega’s niet per se 
te bidden voor mijn eten. Maar ik 
start elke ochtend op mijn kamer 
met de Bijbel en gebed. Ik hou 
ervan om mijn leven te delen met 
mensen. Als ik daarmee anderen 
kan inspireren, dan is dat mooi 
meegenomen.”

Een knipoog van God
Frank organiseert de trainingen in 
Uganda sinds drie jaar vanuit de 
stichting Tasnu (www.tasnu.nl), 
die hij onder andere samen met 
collega en vriend Marc oprichtte. 
“Marc is mijn maatje. Hij is niet ge-
lovig, maar we kunnen samen wel 
goed praten over het geloof. Marc 
gelooft dat het belangrijk is om 
je in te zetten voor een ander. Ik 
geloof dat God dit van mij vraagt. 
Een paar jaar geleden vroegen wij 
ons af: ‘Doet ons werk er eigenlijk 
wel toe? Na twee jaar opleiden 
verliezen wij deze studenten weer 
uit beeld. Draagt het daadwerkelijk 
ergens aan bij?’ Na een les kwam 
een van de studenten naar ons 
toe en zei: ‘Bedankt dat jullie ons 
helpen om toekomstige levens te 
redden’. Kijk, dat vind ik geen toe-
val. Dat is een knipoog van God!”

Frank Haklander (63) is getrouwd 
met Marja. Hij heeft twee dochters 
en twee kleindochters, op wie hij 
apetrots is. Naast zijn werk als an-
esthesiemedewerker houdt Frank 
van vissen: niet alleen om het 
vissen zelf, maar vooral vanwege 
de gezelligheid met vrienden. Hij 
staat wekelijks op de tennisbaan, 
houdt van fietsen en als je Frank 
een poosje niet in Wezep ziet… dan 
zijn Frank en Marja waarschijnlijk 
met hun caravan onderweg.

Kampvuuravond  
Wezep/Hattemerbroek
Elke derde vrijdagavond van de maand houden we een ‘Vuurproat’ avond voor 
mannen. We willen een plek zijn waar het geloof een centrale rol heeft, maar waar 
ontmoeting ook belangrijk is. Een avond met muziek, aanbidding, toerusting en 
goede gesprekken met elkaar. Een plek voor jong en oud, gelovig of zoekend - 
iedereen is welkom. Het is ons verlangen dat er in de omgeving mannen op gaan 
staan om aan de slag te gaan met de  opdracht die we hebben om het evangelie 
door te geven. Samen willen we het verschil maken in de samenleving!

Kampvuuravond voor mannen 
Voskuilerdijk 3 Hattemerbroek                                                                                                  
Voor alle mannen vanaf 18 jaar

Kosten: Gratis (Gift welkom)                                                                                                                                          
Elke derde vrijdag van de maand                                                                                         

Organisatie: Vuurproat Kernteam bestaat 
uit Hendrik Jan Vels, Harjan van Beek, Johan 
van Gelder, Daniël Sneller en Sarris Barneveld                                                                                                              
Contact: mail: sbarneveld1@gmail.com  
of  bel: 06 111 349 78/06 127 973 38

Geniet van het goede dat God je heeft 
gegeven. Bewaar je angst voor morgen en 
leg al je zorgen bij Hem neer. Maak ruimte in 
je leven en gooi het venster open; vermijd 
kouwe drukte en word van binnen stil. 
Geniet van het moment, want dit komt niet 
weer. Leef en speel, hier en nu.

“Leef en speel, 
hier en” nu

“De hoogste 
liefde”

Frieda Burger

Hendrik Jan Vels

In 1 Johannes 4:7-12 gaat het over 
agapè, de hoogste liefde; liefde die 
alles geeft en niet terug verlangt, die 
onvoorwaardelijk en opofferend is. Als 
wij zo liefhebben, zal de wereld zien 
wie Jezus is (Joh.13:34-35). Die liefde 
is door God in ons gelegd (Rom.5:5b). 
Elkaar liefhebben is het grootste  
gebod (Matt.22:37-39) maar God had 
ons eerst lief (Joh.3:16).  

Als ik naar de tekst luister “zo wil 
ik leven”, zijn voor mij drie dingen 
belangrijk in het leven: geloof, 
hoop en liefde. 
Het belangrijkste van de drie is de 
liefde. Dat betekent dat je soms je 
eigen prioriteit opzij zet en omziet 
naar de ander. De liefde beschermt 
altijd, heeft vertrouwen, verwacht 
het van God en houdt stand.

“Geloof, Hoop 
en Liefde”

Fenny

Al mijmerend over Pasen kom ik tot de conclusie  
dat het paasfeest door mij niet gevierd kan 
worden zonder Goede Vrijdag, de gedenkdag dat 
mijn Borg en Zaligmaker, Die niet alleen voor mij, 
maar ook voor Christus’ kerk op aarde de zonde 
gedragen heeft aan het kruis. Dan wordt Pasen 
pas echt Pasen. In al mijn gebrekkigheid probeer 
in handel, wandel en praat een getuige te zijn van 
Hem. 
Lezer of lezeres, u  zult er nooit spijt van krijgen 
om in plaats van een meeloper een volgeling te 
zijn van de opgestane Paasvorst, Die ook Uw 
behoud op het oog heeft! Bid elke dag hierom! 
Doen hoor!!

“Een getuige te 
zijn van Hem”

Gerrit Doorneweerd

18 19



52  
bijbelteksten 
in één jaar: 
“want wat in je 
hoofd zit, kan 
nooit worden 
geroofd”

‘Zo wil ik leven.’ Wat een prachtig thema! 
Ik hoop dat we allemaal bovenaan ons 
lijstje hebben staan dat we net zoals  
Jezus willen leven. Dat we Hem willen 
volgen in alles wat we doen. En ja, dat 
gaat met vallen en opstaan. Fouten ma-
ken, vergeving vragen en weer doorgaan. 

Voor mij is dat al twintig jaar mijn verlangen. Toen 
ik tot levend geloof kwam, ontdekte ik dat ik echt 
een relatie met God kan hebben. Gelukkig hoef 
ik dat niet alleen te doen – en jullie ook niet! De 
volgelingen in de tijd van Jezus konden fysiek 
naar Jezus toe gaan. Waarschijnlijk wilden ze zo 
dicht mogelijk bij Hem zijn, omdat ze wilden leren 
van hun meester. Ze zogen de informatie op als 
Hij aan het vertellen was. Ze kwamen in actie als 
Jezus hen dat opdroeg. Wat heerlijk om zo te 
leren van Hem. 
Maar zelfs Jezus zegt in Johannes 16:7 ‘… Het is 
nuttig voor u dat ik wegga, want als Ik niet wegga, 
zal de trooster niet naar u toe komen; maar als Ik 
heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.’

Gods geest
Jezus kon fysiek maar op één plek tegelijk zijn. 
Daardoor konden er misschien een paar honderd 
mensen op een dag naar Hem luisteren en van 
Hem leren. Na Jezus’ dood, zijn opstanding en 
hemelvaart, kwam het Pinksterfeest. Daar ging 
die belofte van Jezus in vervulling. De Trooster 
kwam naar hen toe. De uitstorting van de Heilige 
Geest vond plaats. En niet alleen voor de disci-
pelen. Maar op AL het vlees (Handelingen 2:17). 
Dat was door de profeet Joël al voorspeld in het 
Oude Testament. Niet meer alleen voor koningen, 
priesters en profeten, maar vanaf het Pinkster-
feest voor ons allemaal. 

Dit is waarom we het niet meer alleen hoeven te 
doen. We hebben de Heilige Geest, onze trooster, 
onze leraar, onze helper, onze pleitbezorger aan 
onze zijde. Lees deze zin nog eens… Zijn we ons 
hier bewust van? De rol die de Heilige Geest in 
onze levens wil hebben. Geven wij Hem ook deze 
plek, of doen we veel uit eigen kracht? We mogen 
God elke dag bidden om Zijn leiding.

Gods woord
Daarnaast hebben we Gods Woord, de Bijbel. Al-
les wat de Heilige Geest in onze harten legt, is in 
lijn met Gods Woord. Het is zo belangrijk om Gods 
Woord te kennen. Dat is waarom we vanaf januari 
gestart zijn met het project ‘52 bijbelteksten 
in één jaar’. Afgelopen zomer was ik met mijn 
kinderen bezig om bijbelteksten uit ons hoofd te 
leren. Ik geloof dat de Heilige Geest mij op dat 
moment inspireerde om dit groter aan te pakken 
en door heel Nederland mensen te stimuleren om 
52 bijbelteksten (elke week één) uit hun hoofd te 
leren. Want wat in het hoofd zit, kan nooit worden 

geroofd! Mochten er tijden komen dat we niet meer 
even kunnen Googlen voor een tekst, of we mis-
schien zelfs geen bijbel in bezit mogen hebben, dan 
zit Gods Woord in ons hoofd.

Ondertussen zijn er al bijna 12.000 setjes 
door heel Nederland verkocht. Ook in Wezep 
staan de kaartjes bij tientallen gezinnen 
op tafel. Vijf ontwerpers hebben gratis de 
ontwerpen gemaakt en alle opbrengst van 
de verkoop gaat naar goede doelen.

We zijn zo dankbaar voor hoe God dit project gebruikt. 
Je kunt elk moment instromen met jouw gezin of 
individueel meedoen. Sommige mensen doen dit 
samen met een vriendinnengroep of kring. Er is zelfs 
een kerk waarvan de hele gemeente meedoet. 

 
Op Instagram kun je ons volgen: @52bijbelteksten-
ineenjaar waar we elke week de weektekst met een 
overdenking delen.

De kaartjes (HSV-vertaling) kun je kopen in 
Oosterwolde bij Gifts of Grace, St. Nicolaasplein 1 
of online bestellen www.giftsofgrace.nl. 
Mocht je meer willen lezen over het project, kijk dan 
op www.priscilladocter.nl. Hier noemen we ook de 
teksten, je hoeft dus niet per se de kaartjes in huis te 
hebben om mee te doen.

Zegen voor jullie!

Christel van den Bosch

Voor mij symboliseert dit houten kader met 
kruisje hoe ik wil leven. Binnen dit kader 
vind ik vergeving en verlossing, omdat 
Jezus, de Middelaar, centraal staat. Wat 
er ook in mijn leven gebeurt, ik mag altijd 
terug naar Jezus. Hij is het centrale punt 
van mijn leven.

“Hij is het centrale 
punt van mijn leven”

God de Vader stuurde Zijn Zoon in kwets-
baarheid en vertrouwen. En weet je wat 
ik zo bijzonder vind? Jezus wíst dat Hij 
vernederd zou worden, gespot, geslagen en 
gedood en tóch ging Hij naar de aarde! God 
heeft ook mij liefgehad, nog voor ik Hem 
liefhad. Dát motiveert mij om iedere dag lief 
te hebben, Zijn voorbeeld na te volgen!

“Iedere dag lief 
te hebben”

Joost Stegink

Joanneke Koster

Tekst: Joanneke Koster  -  Fotografie: eigen foto en G
eertje Vierhout
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Iedere Wezeper is er wel eens 
langsgereden: het mooie kleine 
kerkje aan de Zuiderzeestraat-
weg, vlak voor de Oude IJsselbrug.  

De kerk heet officieel de Onze Lieve 
Vrouwe ten Hemelopneming en Gerard 
Libert (75) wil je er graag een rondlei-
ding geven. Lector, lekenvoorganger, lid 
van de liturgiecommissie en kerkgids… 
Gerard is met hart en ziel verbonden 
aan zijn kerk in Hattem. Daarom in dit 
Paasmagazine een kennismaking met 
deze actieve 75-jarige.

Gerard Libert 

Tekst: Rob B
arzilay  -  Fotografie: G

eertje Vierhout

Dankbaar voor elke fase in  
politiecarrière
Gerard heeft tot aan zijn FLO (Func-
tioneel Leeftijds Ontslag) altijd bij de 
politie gewerkt: van Elburg tot Bosnië 
aan toe. In dat land heeft hij na de 
Balkanoorlog anderhalf jaar in een 
politiemissie gediend als teamhoofd. 
“Ik ben dankbaar voor elke fase in mijn 
politiecarrière. Ik mag zeggen dat ik 
veel heb mogen betekenen voor de 
mensen. Ik word snel geraakt door  
ellende en die is er veel, maar sta 
dankzij mijn geloof positief in het 
leven.” Dat speelde ook een rol bij het 
overlijden van zijn vrouw, nu alweer 
bijna 13 jaar geleden. “Dat was een 
heel proces met positieve en nega-

tieve ontwikkelingen, maar we konden 
samen elke stap vieren. Letterlijk: met 
een etentje en een goed glas wijn!”

Andersoortige vieringen
De toekomst van de parochie in de 
huidige vorm ziet hij somber in. “De 
gemiddelde leeftijd ligt hoog. Ons 
jongste lid is 55 jaar en de meesten 
zijn de 70 gepasseerd. Maar we zitten 
niet bij de pakken neer. Daarom den-
ken we nu al aan andersoortige  
vieringen, zoals huiszegenvieringen. 
Er komt altijd iets nieuws. Dat is toch 
ook de betekenis van Pasen. Pasen is 
hét feest! Onze zonden zijn overwon-
nen. Het leven wint het van de dood. 
Zonder opstanding zouden we maar 

een armzalig geloof hebben. Er is 
altijd hoop. Een krachtiger signaal dan 
Pasen is er niet!”

“Er komt altijd 
iets nieuws. Dat 

is toch ook de 
betekenis van 

Pasen.” 

“Een krachtiger 
signaal dan Pasen 

is er niet!”

Gerard laat bij een rondleiding 
zien dat in de kerk de traditie van 
het ‘Rijke Roomse leven’ en ‘mo-
derne zakelijkheid’ - de stijl van de 
dertiger jaren - mooi samengaan. 
Hij heeft er veel over te vertellen, 
ook vanuit zijn eigen leven. Bij de 
hokjes, die vroeger als biecht-
hokjes werden gebruikt, vertelt 
hij bijvoorbeeld dat hij vroeger 
als schooljongen met de hele klas 
altijd verplicht te biecht ging. “Het 
viel niet mee om steeds weer een 
zonde te verzinnen, maar we gaven 
elkaar tips door, zodat je toch iets 
had om te biechten…” 

Thuis een heilig hoekje
Hij komt uit een goed katholiek 
gezin van acht kinderen. Vader was 
onderwijzer, rechtlijnig in het geloof 
en in de opvoeding streng maar 
rechtvaardig. Moeder was milder. 
Gerard heeft van haar geleerd dat 
het in het geloof vooral aankomt op 
vertrouwen. “Natuurlijk hebben we 
vragen, maar uiteindelijk komt het 
goed.” Dat is voor Gerard nog steeds 
leidend in zijn leven. Het geloof is 
ongelofelijk belangrijk voor hem. “Ik 
weet me een geliefd kind van God en 
weet me door Hem gedragen. Thuis 
heb ik een heilig hoekje. Dat helpt mij 
om Gods aanwezigheid te ervaren.” 
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In haar gezellige woonkamer vertelt Ruth over het 
proces waar ze de afgelopen vijftien jaar doorheen is 
gegaan: “Ik was best jong toen mijn moeder ziek werd. 
Naar mijn idee leefde iedereen door, maar mijn leven 
stond stil. Ja, ik wilde er zijn voor mijn ouders, maar 
dat betekende wel een streep zetten door allerlei din-
gen en daar had ik geen zin in. Daar heb ik echt strijd 
mee gehad, maar dat is wonderlijk veranderd. Daar 
zijn veel jaren overheen gegaan. Ik leerde een geheim 
kennen, en die kennis werd steeds meer.” 

Kun je dat uitleggen?
“Zanger Nick Cave, die zelf twee zonen heeft verloren, 
zegt het zo: ‘Je komt in het dal van lijden en je komt 
terug met kennis, je weet iets.’ Om een voorbeeld 
te noemen: je bent een dag in het verpleeghuis bij 
je moeder, een plek waar veel pijn en ellende is. Je 
moeder kan alleen nog maar je hand vastpakken en 
zeggen: ‘Goed!’ met een ontzettend lieve blik in haar 
ogen. Dat wordt dan een dag met een gouden randje 
waar voor mij geen wintersportvakantie tegenop kan. 
Deze verbinding met een gebroken mens – dat geeft 
een innerlijke rijkdom waarvoor je dankbaar bent dat je 
die mee mag maken.”

Eenzame en moeilijke momenten
Ruth zet twee dampende mokken koffie op tafel. “Er zit 
ook een andere kant aan. Ik heb eenzame en moeilijke 
momenten gekend. De crux is dat je daar doorheen 

gaat en er niet voor wegloopt. Juist in de gebroken-
heid is God. Thijs van de Brink schreef eens in een 
column dat de avondmaalsdiensten in het verpleeg-
huis zo bijzonder zijn, hoe God aanwezig is in gebroken 
mensen. Dat hebben wij in het gezin ook zo ervaren.” 

Het thema van dit nummer is:  
Zó wil ik leven. Hoe wil jij leven?
Ruth: “Ik wil betekenisvol leven – niet leven voor mezelf 
maar geven aan de ander. Schrijfster Ann Voskamp 
zegt het zo: ‘Wat als de grote vraag niet is wat wij van 
het leven verwachten of eisen, maar wat van ons ver-
wacht wordt in het leven.’ Wat kan ik geven in plaats van 
nemen? Je kunt een bucket list hebben en dat hoeft 
op zich niet verkeerd te zijn. Maar het gevaar daarvan 
is dat je constant met een onvervuld verlangen leeft. 
Je wordt steeds opgejaagd naar iets wat je altijd ont-
glipt. Ik ben blij dat ik dat niet meer zo heb.  
Het echte leven is hier, in het nu. 

Midden dertig was ze toen haar moeder werd ge-

diagnosticeerd met Alzheimer. Ruth Lammers (50) 

besefte dat er offers van haar werden gevraagd: 

“Ik moest naast mijn vader gaan staan. Hij zou dit 

niet alleen gaan redden.” Het kostte haar veel, maar 

gaandeweg ontdekte Ruth een diep geheim. 

Ruth Lammers

“Juist in de  
gebrokenheid  

is God”

Tekst: E
sther Visser  -  Fotografie: G

eertje Vierhout

“Door mantelzorg 
ontdekte ik een 

geheim”

Dit is het geheim dat ik heb ontdekt in de zorg voor mijn 
moeder. Ik leef met een doel, ik ben door God geschapen 
om voor Hem, en dus ook voor de ander, te leven. Dat besef 
geeft diepe vrede en rust.” 

Je bent leerkracht.  Sta je ook anders voor de klas nu je dit 
proces hebt doorgemaakt?
“Ik vind het mooi om er te zijn voor kwetsbare kinderen. Als ik 
voor zowel het kind als de ouders iets kan betekenen en met 
hen samen kan werken om te zorgen dat het beter gaat met 
dit kind, geeft me dat enorm veel voldoening. Het zat altijd al 
wel in me – ook vroeg in mijn loopbaan als leerkracht kreeg ik 
soms de kwetsbare kinderen toegeschoven.”

Stilte nodig
Ruth ontdekte het belang van stilte. “Mijn persoonlijkheid 
heeft stilte nodig. Als ik te veel jaag, ga ik me ongelukkig 
voelen. Om dingen te verinnerlijken, heb ik stilte nodig. 
Mijn ervaring is dat God vaak in de stilte spreekt. Ik vind 
het heerlijk om op een vrije dag de natuur in te gaan of om 
tijd te nemen voor het luisteren van een podcast of voor 
Bijbellezen.” Over podcasts gesproken, Ruth heeft nog een 
mooie quote uit een podcast van Nick Cave, die samen-
vat wat lijden, verdriet en mantelzorg met haar hebben 
gedaan: “Verdriet verandert je, het kan een kracht tot 
verandering ten goede zijn. Verruiming van je ziel, van je 
geloof en van je liefde.”
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>  Luister ook naar de 
podcast van Nick Cave
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In deze tijd, van grote verscheiden-
heid aan opvattingen, zoeken kerken 
elkaar meer en meer op. Zo ontstaan 
samenwerkingsverbanden. Dat is 
mooi, vandaar dat we ook dit blad 
gezamenlijk vanuit alle kerken aan-
bieden. 

Geloven en kerkzijn is 
iets wat je samen doet
Een kerk bestaat uit allerlei mensen, jong en oud, 
die ieder hun eigen geloofsweg bewandelen. In de 
kerk ontmoeten mensen elkaar, er wordt gezongen, 
gebeden en er zijn overdenkingen uit de Bijbel. 
Ook worden er veel activiteiten georganiseerd, 
denk aan bijbelonderwijs, muziek, bemoediging 
en uiteraard gezelligheid. Meer info over de ker-
ken, interessante blogs en online kerkdiensten 
vind je op www.kerkpleinwezep.nl

Je bent welkom 
in de kerken van  Wezep en Hattemerbroek

BETHELKERK
Herst. Hervormde gemeente

Dienst: zondag 9.30 / 14.30 uur
Azaleastraat 4, Wezep 

VREDESKERK
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 19.00 uur
Heidepad 81, Wezep 

1.

DORPSKERK
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 14.30 uur
Stationsweg 2, Wezep 

2.

MORGENSTER
Nederlands Gereformeerd
Dienst: zondags 9.30 / 16.30 uur 
Zuiderzeestraatweg 503, Wezep

3.
4.

PAULUSKERK
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 19.00 uur
Van Limburg Stirumlaan 18, Wezep

NOORDERLICHT
Gereformeerd Vrijgemaakt

Dienst: zondag 9.30 / 16.30 uur
Mariënrade 1, Wezep

KRUISKERK
Gereformeerde kerk
Dienst: zondag 9.30 uur
Kerkweg 6, Wezep 

5.
6. 7.

Live alle  
kerkdiensten 

volgen:
KERKPLEIN
WEZEP.NL

1.2.
4.

6.

9.
7.

8.

5.
3.

9.

DE KLINKER
Leger des Heils

Klimopstraat 1, Wezep
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10.

ZO 
WIL IK
LEVEN  

HOEKSTEEN
Hervormde gemeente

Dienst: zondag 9.30 uur
Leeuwerikstraat 29, Hatt.broek

KATHOLIEKE KERK 
 O.L. VROUW TEN  

HEMELOPNEMING
Zuiderzeestraatweg 7, Hattem8. 10.

Geloven op Loco Radio 
Luister zondagochtend live naar  
kerkdiensten en meer via LOCO radio
www.locomediagroep.nl/kanalen/locofm

Elke zondag kun je live meekijken 
met de kerkdiensten van de verschil-
lende kerken. Ook kun je de diensten 
terugkijken. Via Kerkpleinwezep.nl 
kun je direct naar een dienst toe.
www.kerkpleinwezep.nl



Ontw
erp en uitgave:                            

Misschien kunnen we eens doen
Alsof de liefde al gewonnen heeft.  

Dat je wint als je vertrouwen geeft.
Zo wil ik leven.

Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is.
En vriendelijk zijn z’n doel niet mist.

Zo wil  
ik leven.

Alsof de nieuwe tijd vandaag begint.
Zijn we allemaal huidskleuren blind.

En maakt het niet meer uit van wie je houdt.

Hebben we liever te veel lief gehad
dan te veel aan ons gelijk gedacht.

Is genade altijd sterker dan de fout.
Altijd sterker dan de fout.

En ik weet niet zeker  
hoe het beter moet.

Wie weet is het al waar.

ZO 
WIL IK
LEVEN  

Paasm
agazine

Lied: ‘Zo wil ik leven’ - Matthijn Buwalda


