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Maandag 14 april  
19:30 uur
R.K. gemeente  
Zuiderzeestraatweg
Eigen keus liturgie

Dinsdag 15 april   
19:30 uur
Kruiskerk
Medewerking  
projectkoor
o.l.v. Joke Hooikamer

Woensdag 16 april    
19:30 uur 
Noorderlicht
Eigen keus liturgie

Donderdag 17 april     
19:30 uur 
Pauluskerk (met Kruiskerk)
Heilig Avondmaal

Donderdag 17 april     
19:30 uur  
Vredeskerk
Heilig Avondmaal

•  Goede vrijdag 18 april 
Dienst in alle kerken 
Kijk voor tijden op de website 
van de desbetreffende kerk

Aanvang: 19.30 uur 
Door verschillende kerken in Wezep en Hattemerbroek 
wordt in de stille week voor Pasen een aantal korte 
avonddiensten van ongeveer een half uur georgani-
seerd. Iedereen is van harte welkom.

UITNODIGING 

PASSIESTONDEN

*Mattheüs 28:6, **1 Korinthe 15:6

Tekst: Jaap Slager  -  Fotografie: Karim
a E

l Sayed

Deze veertiende editie van dit paasblad staat weer 
vol verhalen van mensen uit ons dorp. Zo had ik 
voor een artikel in dit magazine een ontmoeting met 
Elbert Vierhuis, een jongen met een beperking, die 
zichtbaar geraakt steeds uitriep: “God is zo mooi, 
zooo mooi!” Mensen zijn zelf het bewijs dat Gods 
liefde alles overstijgt.

Opstanding, dat  
geloof je toch niet!
“Ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is, maar Hij 
is hier niet meer. Hij is weer levend geworden, zoals 
Hij had gezegd.”* Dat Jezus heeft geleefd, daarover 
is onder historici geen discussie. Ook Zijn kruisiging 
wordt breed erkend. Maar de opstanding? Dat klinkt 
te ongeloofwaardig. Toch is er vanaf het eerste begin 
melding gemaakt van het lege graf, ondanks bewa-
king door Romeinse soldaten. Voor hen was de enige 
verklaring diefstal, en velen geloven dat nog steeds.  
Maar er waren ooggetuigen...

Veel mensen hebben Jezus na Zijn dood ontmoet. 
Hun verhalen zijn opgeschreven en zelfs tot in de 
hoogste keizerlijke macht in Rome werden er vragen 
gesteld over vreemde gebeurtenissen in dat kleine 
stadje Jeruzalem. Lucas, een arts uit Rome, kreeg de 
opdracht het te onderzoeken. Zijn bevindingen staan 
nauwkeurig opgeschreven in het Nieuwe Testament. 
Lucas was, samen met vele andere oogetuigen, het 
levende bewijs van de opstanding van Jezus. Ook 
buiten de Bijbel zijn er verwijzingen naar Jezus en 
Zijn opstanding. Keizer Nero, die christenen vervolg-
de, bevestigde dat Jezus geëxecuteerd werd onder 
Pontius Pilatus. De Talmoed noemt Hem een bijzon-
dere leraar. En de Joodse geschiedschrijver Flavius 
Josephus schreef na Jezus dood over de overtuiging 
van mensen dat Hij was opgestaan.

Vraag het maar na!
Paulus schreef: “Hij is verschenen aan meer dan 
vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu 
nog in leven zijn”.**  Wij kennen het exacte verhaal 
over deze verschijning niet, het is niet in de Bijbel 
beschreven. Maar in die tijd was Paulus boodschap 
helder: vraag het maar na, de getuigen leven nog, 
als levend bewijs! Dit is een krachtig historisch 
argument. Want als de opstanding een mythe is, zou 
deze binnen de eerste eeuw eenvoudig ontkracht 
zijn en zeker niet in de Bijbel zijn opgenomen.

Ik hoop dat dit blad je hoop geeft en inspireert. Zoals 
Willemien verderop in dit magazine zegt: “Als je weet 
dat Hij van je houdt, ga je anders bewegen.” Of Karina: 
“Wij zijn zelf een levend bewijs van Gods liefde. Durf jij 
dat te laten zien?”

 
Veel leesplezier.
Jaap Slager

Levend  
bewijs

Colofon 

Paas 
magazine
Wezep en Hattemerbroek 
Al ruim 15 jaar maken we voor  
Wezep en Hattemerbroek dit 
gratis magazine rond Pasen. Dat 
doen we vanuit onze passie voor 
het geloof en mensen. Om hoop 
en dromen door te geven en 

mensen te enthousiasmeren met 
opbouwende verhalen uit Wezep 
en Hattemerbroek. We hopen 
dat deze verhalen inspireren en 
bemoedigen, of tot nadenken 
stemmen. Met dank aan alle 
mensen die hun verhaal hebben 
willen delen.

Alle kerken van Wezep en  
Hattemerbroek hebben het  
uitgeven van het blad  
mede mogelijk gemaakt. 

Redactie:  
Jaap Slager, Geertje Vierhout, Esther 
Visser, Heleen Ruiter, Gerard van der 
Velde en Mirjam Slager.  
M.m.v. Rob Barzilay, Marinus Beute, 
Rowel Slager en Han Wilmink.

 
 

Heb je vragen over deze uitgave 
stuur dan een e-mail aan  
jaap@jaager.nl

 
 
Realisatie: Jaager,  
Hattemerbroek

Ik ken niemand die Jezus heeft gezien, maar voor mij is 
Hij zichtbaar. Steeds weer zie ik hoe mensen geraakt 
worden door de boodschap van liefde. In deze harde,  
onrustige tijd kiezen mensen voor liefde in plaats van 
haat, vinden hoop en ervaren troost. Dit is voor mij 
het levende bewijs dat Zijn Geest nog steeds werkt en 
mensen bemoedigt. Geloof is niet ‘niets’; er zijn te veel 
mensen met bijzondere verhalen en veranderde levens.



HELEEN RUITERS 
DAGBOEKJE STAAT 
VOL MET BEWIJS DAT 
GOD BESTAAT

ALS JE GOD 
ZOEKT, LAAT  
HIJ ZICH

VINDEN

Tekst: E
sther Visser  -  Fotografie: G

eertje Vierhout

Van geloof als onderdeel van je op-

voeding naar een levende relatie met 

God, dat is hoe Heleen Ruiter (33) haar 

geloofsreis van de afgelopen jaren 

omschrijft. “Ik word steeds enthou-

siaster en heb het gevoel dat ik het  

van de daken zou moeten schreeuwen. 

Dat heb ik eerder nooit gehad.”

We zitten samen op de hoekbank in de woonkamer 
aan de Colijnhof te Wezep. Heleens kleine doch-
tertjes kwamen nog even kijken wat ‘die mevrouw’ 
kwam doen. Inmiddels zijn de dames weer naar bed 
en kunnen we in alle rust praten. 

Meer ervaren
En praten doet Heleen - waar het hart vol van is, 
loopt de mond van over. “Omdat ik enthousiaster 
ben, ervaar ik ook meer, en dan word ik nóg enthou-
siaster. Eerder bad ik ‘s avonds voor het slapengaan 
en viel halverwege in slaap, maar nu zet ik de wekker 
elke ochtend om zes uur, zodat ik de tijd heb om te 
bidden en de Bijbel open te slaan. Ik vind dat leuk - 
het is niet vervelend of een moeten. Eerst begreep 
ik dat niet, ik dacht dat dat niet voor mij was wegge-
legd.”

Hoe is dat zo gekomen, Heleen? 
“Sinds twee jaar werk ik bij Compassion waar 
allemaal mensen werken die in God geloven. Er is 
veel aandacht voor hoe het met je gaat. Het gebeurt 
regelmatig dat ze voor je bidden als er iets met je is. 
Dat deden ze ook voor mij toen ik daar kwam werken 
en net zwanger was; ik was best moe en onzeker in 
die tijd. Dat was ik niet gewend, maar ik vond het wel 
mooi. En nu zie ik het mezelf ook weleens doen. 
Ook het geloof van de mensen die komen uit de 
landen waar Compassion werkt en die dat met ons 

delen, is aanstekelijk. Daarnaast heeft een collega 
van mij met wie ik carpool daar een grote rol in ge-
speeld. We hebben veel over het geloof gepraat.” 

Zestien jaar gebeden
Heleen vertelt dat haar man Niek niet gelovig is 
opgevoed. “Niek en ik zijn nu zeventien jaar samen. 
Vorig jaar was dat dus zestien jaar. Al die zestien jaar 
heb ik gebeden dat hij tot geloof zou komen. Op al-
lerlei plekken zag ik mannen en vrouwen die samen 
het geloof deelden. Daar verlangde ik ook naar. Niek 
wilde wel meedoen aan een Alphacursus, als ik ook 
zou meedoen.” Die cursus werd voor hen beiden van 
grote betekenis. Niek, die in die tijd erge last had van 
een hernia, werd daarvan genezen en tot Heleens 
grote vreugde kwam hij tot geloof. Haar gebeden 
van zestien jaar werden verhoord. 

Stil worden
Ook in Heleens eigen leven met God kwam verande-
ring. Heleen: “Op een van de Alpha-avonden kwam 
het onderwerp bidden ter sprake. Ik vertelde dat 
ik het gevoel had dat mijn gebeden niet verder dan 
het plafond kwamen. Hoe kun je een relatie met 
God hebben als je Hem niet hoort en niet voelt? 
De gespreksleider zei: ‘Heleen, ben je ook weleens 
stil? Luister je weleens naar God?’ Nee, ik ben nooit 
stil. Haar tip was om mijn gebeden op te schrijven. 

Heleen Ruiter

“Op allerlei plekken zag ik mannen en 
vrouwen die samen het geloof deelden. 
Daar verlangde ik ook naar.” 
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“Het is een soort dagboek   
   tussen mij en God”
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Tekst: M
arinus B

eute  -  Fotografie: G
eertje VierhoutDan kun je nadenken en ze later teruglezen. Dat ben ik 

gaan doen. En dan gebeuren er zoveel bijzondere dingen 
die gewoon geen toeval kunnen zijn. Het was voor mij zo’n 
ontdekking wat stil worden betekent. Mijn aantekenboekje 
staat vol met gedachten die ik krijg als ik aan het bidden ben, 
met Bijbelteksten, liedfragmenten die bij me opkomen als 
antwoord op gebed, nieuwe inzichten.  
 
 
 
 
 
Het is een soort dagboek tussen mij en God. Als ik teruglees 
wat ik heb opgeschreven, zie ik Gods hand in mijn leven. Dat 
boekje is voor mij goud waard; het staat vol met gebedsver-
horingen die samen een bewijslast vormen dat God bestaat!” 

Wat wil je graag nog kwijt?
Heleen is voor het eerst even stil. “Als je God echt gaat 
zoeken, dan geloof ik dat Hij zich laat vinden. Dat is in mij 
veranderd: ik geloof nu dat als er een verlangen is dat met 
geloven te maken heeft, zoals in mijn geval rond het gebed, 
het ook gebeurt. Ik heb het bij mijn man gezien en ik zie het 
bij mezelf. Nu ervaar ik het verlangen om mijn geloof meer 
met anderen te delen; ik mag erop vertrouwen dat dat ook 
gaat gebeuren.” 
 

Heleen gebruikt een bijzonder boekje als ze tijd door-
brengt met God: De kracht van ‘memorisatie. Aan de 
slag met 52 bijbelteksten in een jaar. Het is een ver-
lengstuk van de sets kaarten met bijbelteksten en biedt 
creatieve manieren om je de teksten eigen te maken. 

“Sinds anderhalve maand sta ik elke ochtend om 6 uur 
op om tijd met God door te brengen”, vertelt Heleen.  
“Dat me dat lukt, is een wonder op zichzelf.”

De kracht van memorisatie is te verkrijgen via giftsofgrace.nl 

Door Marinus Beute, predikant van Noorderlicht te Wezep

Een tijdje geleden las ik weer eens het fantastische 
boek In de ban van de ring van J.R.R. Tolkien. Het 
boek vertelt over de strijd tussen goed en kwaad 
in de fantasiewereld Middenaarde. Zoals de titel 
al doet vermoeden, speelt een ring een hoofdrol 
in het boek. De ring behoort toe aan de Heer van 
het duister en die ring geeft hem ongekende 
macht. Op wonderlijke wijze is de ring terechtge-
komen bij Frodo, een hobbit. Het is zijn taak om 
deze ring te vernietigen, zodat de macht van het 
kwaad definitief gebroken wordt. Daarvoor moet 
hij naar de Doemsberg, een berg diep in het 
gebied van de Heer van het duister. Een levens-
gevaarlijke reis volgt. Allerlei mensen, elfen en 
tovenaars zijn betrokken om dit te laten slagen. 

En wat gebeurt er als de hoofdrolspelers van het 
boek elkaar na afloop van deze missie weer ont-
moeten? Dan barsten ze in lachen uit. Ze lachen 
en ze steken elkaar aan. Ze lachen en ze kunnen 
er nauwelijks mee ophouden. Alle ellende is nog 
niet voorbij. Er moet nog een hoop gebeuren om 
het kwaad definitief te verslaan. Maar het is al 
helder dat het kwaad verslagen is. En daarom 
wordt er gelachen.
 
Het is een prachtig moment in het boek. 
Pasen is in feite ook zo’n moment.  

“Ze barsten in lachen uit. 

Ze lachen en ze steken  

elkaar aan. Ze lachen en 

ze kunnen er nauwelijks 

mee ophouden.”

De dood is beslissend verslagen, want Jezus is opge-

staan uit de dood. Een vrolijke lach is het enige dat past. 

Ondanks de tranen om de verliezen die je geleden hebt, 

ondanks de angst die nog als een grauwe deken om je 

heen kan hangen, lachen omdat Jezus is opgestaan!  

Hij is hier niet. Nee, want Hij is opgestaan! 

Lachen kan op veel manieren. Je kunt dingen weglachen, 
omdat je er niet aan wilt. Je kunt ook anderen uitlachen, 
omdat je ten diepste bang voor hen bent. Maar dat is niet 
de lach van Pasen. Het is opvallend dat in het paasverhaal 
de engel bij het graf tegen de beide Maria’s zegt: ‘Wees 
niet bang!’ Want ja, zo reageren de mensen die gecon-
fronteerd worden met de opstanding: verward, geschokt, 
angstig. Maar de opdracht is om niet bang te zijn. Om je 
niet te laten leiden door je angst, maar door vreugde. Je 
kunt je vandaag de dag op allerlei manieren blindstaren op 
het kwaad. Spanningen in de wereld. Onzekerheden over 
de toekomst. Waar gaat het heen? Wat zal het worden? 
Maar Pasen is de herinnering dat het kwaad en de macht 
van de dood al gebroken zijn, want Jezus is opgestaan uit 
de dood. Vandaar dat in de middeleeuwen de priester met 
Pasen altijd een goede grap vertelde in de kerk. Zodat er 
gelachen kon worden om de dood die verslagen is.

Als de beide Maria’s Jezus ontmoeten op die allereerste 
paasdag, lopen ze naar Hem toe en grijpen Zijn voeten 
vast. Jezus trekt hen aan, het maakt hen vrolijk en blij, 
ook al is die vreugde nog vermengd met angst. Jezus 
begrijpt dat, maar Hij laat horen dat er geen reden meer 
voor is: ‘Wees niet bang!’ Laat al je angst verdwijnen. Laat 

de vreugde maar winnen. Dan komt er een lach op je 
gezicht. Dan kun je je lachen niet inhouden, dan lach je zo 
aanstekelijk en zo onweerstaanbaar. Je lichaam schudt 
van het lachen, je lacht het verdriet eruit. Pasen is één 
grote vloedgolf van vreugde. Pasen is de dag van de over-
winningslach. Het lachen van hoop en oneindige vreugde. 

Ik wens je vrolijk Pasen! Niet omdat we onze kop in het 
zand steken en net doen alsof er niets aan de hand is. Maar 
vrolijk Pasen, omdat met Jezus’ opstanding alles anders 
wordt. Omdat we nu alle reden hebben om blij te zijn.

Vrolijk Pasen! Want Hij is opgestaan! 

VROLIJK  
PASEN!

Het lachen van hoop en oneindige vreugde 



Een zoon om van te houden 

“Ik heb iets van God  
gekregen dat me altijd 
weer op de been houdt”

Wim en Elbert Vierhuis

Op zaterdagochtend ontmoeten we Wim en Elbert in het Noorderlicht in 

Wezep. Elbert is direct onder de indruk van het prachtige fototoestel 

van fotografe Geertje Vierhout. “Wauw, kijk papa. Dit is echt móói.” Ze 

vertrekken meteen naar de kerkzaal voor de eerste foto’s. Terwijl Wim 

op de stoel gaat zitten, schallen Elberts vrolijke ‘Oooh’s en ‘Aah’s door 

de ruimte. Als hij even later terug komt, meldt hij vol trots: “Ik sta er 

mooi op hoor, papa! Nu gaan we nog even naar het orgel.”

Tekst: H
eleen R

uiter  -  Fotografie: G
eertje Vierhout

Vader Wim vertelt ondertussen meer over zijn 
bijzondere zoon en de band die zij samen heb-
ben. Elbert is 21 jaar, maar door zijn beperking 
functioneert hij op het niveau van een 8-jarige. 
Toch is dát niet het eerste wat Wim zegt als ik 
hem vraag naar wat Elbert zo bijzonder maakt. 
“Elbert is mijn oogappel”, zijn de eerste woor-
den van Wim. “Ik word gewoon blij van hem, 
weet je. Hij is eerlijk. Acht van de tien keer is 
hij vrolijk. Ik ben altijd trots op hem.” 

Ondertussen is Elbert weer terug in de hal van 
de kerk. Als hij buiten een vrachtwagen van 
Van Werven ziet, staat hij springend voor het 
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raam. “Papa, een auto van je werk! 
Wow, dit is mooi!”

Een mooi wonder
Sinds een aantal jaar gaat Elbert 
doordeweeks naar een dagverblijf 
in Nunspeet. In de weekenden is 
hij thuis en dan gaat hij graag met 
zijn vader op stap. Elbert houdt 
van vissen en vrachtwagens kijken. 
Ook rijdt hij paard. Op zondag gaan 
ze – sinds een jaar of twee – weer 
naar de kerk. Elbert twijfelt geen 
seconde als ik hem vraag wie God is. 

“God is goed!”, roept hij enthousiast 
knikkend. “God is machtig! Hij heeft 
de regenboog gemaakt en de zon. 
Dat is een mooi wonder, ja een mooi 
wonder.” Elbert vindt het heerlijk om 
in de kerk te zijn. 

“Dat is een mooi 
wonder, ja een  
mooi wonder.” 

Op zondag speelt er een band én het 
orgel. Zijn favoriet? “Dat is zo’n mooi 

orgel. Die klánken!” Elbert is er vol 
van en praat vrolijk een paar minu-
ten door over het orgel. 

Elbert is een voorbeeld
Ook Wim komt graag in de kerk, ter-
wijl hij ook een heel aantal jaren niet 
is geweest. Het leven is namelijk 
niet altijd makkelijk. Als de zoon van 
Wim en Harriët stilgeboren wordt, 
later zijn beste vriend Klaas overlijdt 
en ook de oma van Elbert het leven 
laat, weet Wim niet zo goed meer 
wat hij nog in de kerk moet zoeken. 



Tot Elbert hem op een dag vroeg: ‘Waarom ga 
je niet meer naar de kerk, papa?’ Zo kwam het 
gezin bij het Noorderlicht binnen. Wim: “Het 
voelde hier warm en dat is nog steeds zo. In 
deze gemeente zitten lieve mensen. Ze den-
ken aan je en ze bidden voor me. Daar word 
ik rustig van. Wat ik ook heel mooi vind, is dat 
Elbert hier mag zijn wie hij is. Elbert houdt 
van zingen, hij kent alle liedjes en vaak begint 
hij al te zingen voordat de gemeente start. 
Dat maakt me vrolijk en soms ook verdrietig 
tegelijk. Maar niemand hier kijkt hem raar aan. 
Voor sommige gemeenteleden is hij zelfs een 
voorbeeld!” Zo veel als Wim van Elbert houdt, 
zo veel houdt Elbert van zijn vader. Dát is 
direct duidelijk als je de twee naast elkaar ziet 
zitten. “Wat ben jij een geliefde papa!”, roept 
Elbert glunderend. 

Zegenen met Gods liefde
Ook in het geloof is Elbert een voorbeeld 
voor zijn vader. “God doet wonderen”, noemt 
Elbert nog een keer. “Wat doet Hij nog meer, 
papa?” “Hij zorgt voor ons en Hij geeft rust”, 
antwoordt Wim. “Soms is het leven ook best 
moeilijk, maar het geloof geeft me rust. En ik 
heb iets van God gekregen dat me altijd weer 
op de been houdt, dat is Elbert.” 

Het afgelopen jaar volgde Wim de cursus 
‘Luisterend bidden’. Eén van de onderwerpen 
die aan bod kwam, was dat je anderen mag 
zegenen. “Heel eerlijk gezegd vond ik dat maar 
zweverig. Ik had ook altijd geleerd dat dat iets 
was wat de dominee aan het einde van de 
dienst doet.” Totdat Wim zich opeens reali-
seerde dat Elbert hem elke zondag zegent. 
“Aan het eind van de dienst, als de dominee de 
zegen meegeeft, legt Elbert áltijd zijn handen 
op mijn schouders en zegent hij me met Gods 
liefde. Mooi toch?”

Echt vrolijk
We praten nog heel even over muziek. Over het 
orgel met zijn prachtige klanken, over het lied 
‘Wat de toekomst brengen moge’, want daar 
zit volgens Wim álles in. Elbert zijn favoriet 
is ‘Lichtstad met de paarlen poorten’ en ook  
‘hoger dan de blauwe luchten’ vindt hij heel mooi, 
want dat zong zijn oma altijd met hem. Opeens 
ontdekt Elbert bij toeval dat hij binnenkort gaat 
bowlen met de dagopvang. “Dát is gaaf, papa!” 
Vol blijdschap springt hij op. Genoeg gepraat, 
breed lachend loopt hij naar buiten, pratend over 
het bowlen. Wij lachen en snappen Wim wel: je 
wordt écht vrolijk van Elbert! 
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“Waarom ga je niet meer 
naar de kerk, papa?”

“Aan het eind van de dienst, 
als de dominee de zegen mee-

geeft, legt Elbert áltijd zijn 
handen op mijn schouders en 

zegent hij me met Gods liefde.”

- Op 18 april in het Upstream Café in de Klinker: 

Waarom Goede Vrijdag 
een goede vrijdag is?! 
Met korte filmfragmenten, liederen en teksten gaan we er alles 
aan doen om het lijden van Christus aan de orde te stellen in ons 
persoonlijk leven, maar ook in de wereld om ons heen. 

 
-  Eerste Paasdag organiseren we ‘s morgens in  

de Klinker een paasbrunch.

Elke vrijdagavond vindt in De 

Klinker, de huiskamer van het 

Leger des Heils, het Upstream 

Café plaats. In het Upstream 

Café komen mensen samen om 

met elkaar in gesprek te gaan 

over levensvragen. 

Elke vrijdagavond, vanaf 19.00 uur 
is het café geopend en staan koffie, 
thee en koek klaar. Om 19.30 uur 
begint het programma.

Upstream Café Wezep is  voor mensen 
die willen praten over het christelijk 
geloof, maar ook voor wie liever luis-
tert. Er komen mensen met twijfels, 
zoekenden, mensen die teleurgesteld 
zijn of vragen hebben. We pretenderen 
niet overal een antwoord op te hebben, 
maar we ontmoeten elkaar en gaan 
in gesprek. De gesprekken worden 
gevoerd aan de hand van een thema, 
dat via een beamer op het witte doek 
wordt geprojecteerd. De thema’s zijn 

uit het leven gegrepen, zoals: Geluk is 
best hard werken, Tot je liefde voelt, 
Sterke verhalen, Met andere oren en 
Buigen of barsten.

Iedereen die het waardevol vindt om 
met anderen over levensvragen na te 
denken en meningen te delen, kan in 
het Upstream Café zijn of haar hart 
ophalen.

In Nederland zijn meerdere Upstream 
Café’s. In Wezep stelt het Leger des 
Heils hiervoor haar ruimte ter beschik-
king. We zien regelmatig nieuwe 
gezichten, vaak uit nieuwsgierigheid. 
Zelfs enkele serieuze jongeren van 
rond de 16 jaar hebben er een plekje 
gevonden. Omdat het café elke vrijdag-
avond plaatsvindt, hoef je je nooit af  
te vragen of het doorgaat. Na het pro-
gramma, dat ongeveer anderhalf uur 
duurt, is iedereen vrij om te vertrekken. 
De meesten blijven echter nog even 
hangen om gezellig na te praten.

D
oor W

im
 Rouw
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erker Leger des H
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eloven in de B
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Door ‘kookdominee’ Han Wilmink, predikant van de Kruiskerk en de Pauluskerk te Wezep

De gekweekte zoetwatervis tilapia kun je 
bijna overal kopen, meestal in de vorm van 
een graatloze filet. Maar weinig mensen 
zullen weten dat een verre voorouder van 
deze vis onder de wetenschappelijke naam 
Tilapia Galilea al in de dagen van Jezus 
rondzwom. En je kunt het al raden, dat was 
in het Meer van Galilea. 

 
Het beestje zwemt er nu nog, maar in veel minder 
grote aantallen dan in de dagen toen Petrus daar zijn 
netten uitwierp. (Zie onder meer Lucas 5:1-11.) Veel 
talrijker spartelt de vis, voor zij wordt gefileerd, in 
de kweekvijvers van Noord Israël. De vis is het oudst 
bekende christelijke symbool, ouder dan het kruis-
symbool.  
 
Dood en ondergang 
Een flinke watervlakte was in Jezus’ dagen het sym-
bool voor dood en ondergang. Maar weinig mensen 
konden in die dagen zwemmen. De verraderlijke zee 

kon je zo naar beneden trekken en er werd nooit 
meer iets van je vernomen. Zee staat dus voor de 
macht van de dood. Maar Jezus heeft met Pasen de 
dood verslagen! Hij zette zijn voet op het doodse, 
donkere water. De Zoon van God kon over het water 
lopen.  Dat is niet zozeer een tovertruc maar verwijst 
naar de boodschap van Pasen. Jezus had het water 
onder de knie, was de dood de baas! Dat is ook de 
diepere betekenis van het verhaal van Jezus die over 
het Meer van Galilea wandelt.  
Als het water je dus in het leven aan de lippen staat, 
houd dan in vertrouwen vast aan Jezus.  Christenen 
hebben soms als belijdenis de afbeelding van een vis 
op hun auto geplakt. In de taal van het Nieuwe Tes-
tament, het Grieks, is de naam voor vis: ICHTUS. Dat 
zijn de beginletters van een oude geloofsbelijdenis: 
 

Iesous Christos  
Theou ‘Uios Sotèr  
Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

BIJBELSE  
VIS VOOR  
PASEN  

Koptische christenen in Egyp-
te eten een visgerecht als dit 
graag in de dagen voor Pasen. 
Traditioneel wordt als vissoort 
in dit recept rode mul of een 
ander soort zeebarbeel gege-
ten.  Wij gebruiken de makke-
lijker te verkrijgen tilapia.

Een bewerking uit “Koken met passie,  

40 smakelijke recepten voor de vastentijd”  

van Han Wilmink uitgeverij Kok

4 el olijfolie
circa 800 gram tilapiafilet 
beetje bloem
1 flinke gesnipperde ui
100 g grof gehakte blanke hazelnoten
100 g pijnboompitten (geen goedkoop 
pitje, eventueel te vervangen door 
grof gehakte amandelen)
½ tl gemalen komijn
½ tl kerriepoeder
4  tomaten in plakjes (eventueel blik 
tomaten op sap)
4 el fijngehakte (platte) peterselie
250 ml (1 flinke kop) groentebouillon 
(mag van ½ bouillonblokje), zout en 
vers gemalen zwarte peper, paar 
plakjes citroen en blaadjes peterselie 
om te garneren.

Verwarm de oven voor op 190 graden.  
Dep de vis goed droog en bestrooi 
met wat bloem, zout en zwarte peper. 
Verhit 2 el olie in een ruime koekenpan 
met een goede anti aanbaklaag en 

bak de vis in een minuutje aan beide 
zijden zodat ze een kleurtje krijgt. Haal 
de vis uit de pan en houd apart. Maak 
de pan schoon. Verwarm  2 el olie in de 
koekenpan en fruit de ui 3-4 minuten 
op halfhoog vuur. Voeg de noten toe 
(met de pijnboompitten) en roerbak 
alles nog een paar minuten. Let erop 
dat de pijnboompitten en noten niet te 
donker worden, want dan worden ze 
bitter!  Voeg vervolgens de tomaten, 
de komijn en de kerriepoeder toe en 
bak alles nog een paar minuten. Voeg 
dan de peterselie toe, en de bouillon 
een laat alles 5-6  minuten zachtjes  
koken. Af en toe roeren. En op smaak 
brengen met zout en zwarte peper.
Leg de vis in een ovenschaal en schep 
de saus erover. Bak de vis met de saus 
15 minuten midden in de hete oven. 
Serveren met de plakjes citroen en de 
peterselie.

Eet smakelijk!

GEBAKKEN VIS MET NOTEN 
OP EGYPTISCHE WIJZE - VOOR 4 PERSONEN



Waar zien we in het dagelijks leven, 
dat Jezus leeft? Het is niet altijd 
door wonderen of bijzondere  
ervaringen. Vaak is het moeilijk  
om Jezus te zien door alle nare  
gebeurtenissen om ons heen. Kan 
Hij daar dan geen einde aan maken?  
Maar zo werkt Hij niet. Hij heeft 
ervoor gekozen om via mensen te 
werken. Mensen die Jezus zicht-
baar maken door hun daden.  

Reinard Schreurs

Tekst: Rob B
arzilay  -  Fotografie: G

eertje Vierhout

Soms, op een zondagochtend in zijn 
kerkelijke gemeente in Wezep, doet 
Reinard een oproep vanaf het podi-
um: “Mensen, we hebben jullie hulp 
nodig...” De ene keer vraagt hij extra 
aandacht voor een collectedoel, de 
andere keer is het een oproep voor 
een onbekende buitenlandse vrouw 
uit Wezep met een zorgvraag. Soms 
worden handige klussers gezocht om 
bij een gezin allerlei klussen te doen.

“Een paar jaar geleden zei mijn vrouw 
dat ik te weinig tijd had voor het ge-
zin. Ze had gelijk. Nu probeer ik vaker 

gas terug te nemen en niet overal ‘ja’ 
op te zeggen. Maar tegen mijn (zorg)
maatje Bert-Jan zeg ik nooit ‘nee’. 
Elke veertien dagen ben ik een avond 
bij hem of hij bij mij en doen we van 
alles samen. Dat zie ik als mijn hoofd-
taak, al tien jaar.”

Reinards favoriete Bijbelverhaal is 
dat van vier mannen die een lamme 
vriend bij Jezus brengen. Ze ma-
ken een gat in het dak en laten hem 
zakken voor Jezus’ voeten. “Jezus 
vergeeft hem zijn zonden. Maar om 
te bewijzen dat Hij dat mocht doen, 

geneest Hij hem van zijn verlamming! 
Dat vind ik mooi. Die vier mannen 
werken samen om hun vriend te hel-
pen, en Jezus toont Zijn geloofwaar-
digheid door praktisch te helpen. 
Dat is hoe ik in het leven probeer te 
staan.”

In het dagelijks leven zien we dat 
Jezus leeft door de daden van men-
sen zoals Reinard. Hún mindset en 
hún bereidheid om te helpen maken 
Jezus zichtbaar.

“Ik heb  
zoveel  

ontvangen, 
dat ik kan 

geven” 

Hoe Jezus leeft in 
ons dagelijkse leven

Reinard Schreurs uit Wezep is zo 
iemand. Hij is 49 jaar, getrouwd met 
Margriet, vader van twee dochters 
en werkt in de logistiek. “Voor mij is 
de betekenis van het feit dat Jezus 
leeft, mijn mindset hoe ik in het 
leven sta. Ik heb zoveel ontvangen, 
dat ik kan geven. Dat noem ik gena-
de: ondanks mijn onvolkomenhe-
den, accepteert God mij volledig en 
vertrouwt Hij mij veel toe. En met 
die bril kijk ik naar anderen zonder 
oordeel en help ik graag, vaak mede 
door inzet van anderen.”

Reinard helpt met zijn Jezus-mind-
set en logistieke ervaring. Hij is dit 
seizoen weer diaken geworden, 
ondanks zijn volle agenda. Hij 
bezoekt gezinnen in zijn diaken-
wijk om te peilen of er financiële 
problemen zijn en kijkt wat mensen 
op hun beurt voor anderen kunnen 
betekenen. Hij heeft ook geholpen 
met de oprichting van Zorgsaam 
Oldebroek, een voedselinzameling 
voor Oekraïne mede georganiseerd 
en is aanspreekpunt voor een 
Oekraïens gezin. Bij hun verhuizing 
organiseerde hij een aantal mensen 
om te helpen.
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“God helpt je en    
 zorgt voor je”

buurvrouw ging samen met mij naar voren. Toen ging ik 
op het podium vertellen over mijn ziekte en over Gods lief-
de.” Anja kijkt haar aan en zegt: “Daarna kwam er echt een 
verandering. Je bent je angst voor gluten kwijtgeraakt!” 
Ze vult aan: “Er was bij Impact gebeden om genezing van 
de intolerantie. De grootste genezing is dat ze er rust in 
heeft gekregen en weer mee durft naar verjaardagen.” 

Statiegeld sparen
Zara zet haar geloof in Gods liefde om in daden. Haar 
vriendje Thijm lijdt aan een metabole ziekte, wat Zara 
aanzette tot het sparen van flessen met statiegeld voor 
Metakids, een stichting voor kinderen met een metabole 
ziekte. “Dat kwam door God, dan merk ik dat Hij heel dicht 
bij me is. En mijn vader had een heupoperatie. Daar heb ik 

voor gebeden en toen dacht ik aan Gods liefde.” 
Zara danst graag en mag dat soms in de kerk doen.  
“Als ik het moeilijk heb, wil ik graag dansen of bidden.” 

Zara, wat is het allerbelangrijkste dat mensen  
over God moeten weten?
“God helpt je en zorgt voor je. Hij is machtig en de duivel 
niet. God kan alles, die kan bijvoorbeeld de dood verslaan, 
dus dan kan Hij ook de duivel verslaan.” 

Zara wil dat iedereen het weet: God is liefde en Hij is te vertrouwen. 

Dat heeft ze zelf ervaren. Daarom komt haar verhaal in dit paas-

magazine, zodat iedere inwoner van Wezep kan lezen dat God van 

hem of haar houdt. 

Zara (8) merkt dat God bij haar is

Begin 2024 gaat Zara door een moeilijke periode. Ze 
eet een wafel, waar ze door haar coeliakie (gluten-
intolerantie) flink ziek van wordt. Pas na twee we-
ken treedt herstel in, gevolgd door een periode van 
vermoeidheid. “Door deze aanval kreeg ze angst voor 
gluten”, vertelt haar moeder, Anja Koster. “Daardoor 
vermeed ze verjaardagen.” 

Voor grote mensen
In maart van dat jaar is het gezin een keer op bezoek bij 
vrienden en gaan ze met elkaar naar Mozaïek in Veenen-
daal. Zara: “Ze zeiden dat je naar voren mocht komen 
als je op God wilde vertrouwen. Ik wilde bijna naar voren 
lopen, maar toen bedacht ik dat het voor grote mensen 
was.”

Kort daarna heeft Zara een bijzondere ervaring. Zara:  
“Ik ging naar bed om te slapen, maar ik kreeg een droom. 
Jezus zei dat Hij van me hield en ik Zijn kind was. Ik 
ging naar beneden om te zeggen dat iedereen in God 
mag geloven.” Anja vult aan: “Ze straalde. Ze wilde wel 
dansen van geluk. En ze zei: ‘We moeten de krant bellen: 
iedereen moet weten dat God liefde is en de duivel niet.’”

Genezing van angst
Die zomer verblijft het gezin op de christelijke camping 
Betteld. Daar doet Zara mee aan het kinderprogramma 
Impact. Met tegenzin, want stel dat daar weer iets wordt 
uitgedeeld waar Zara ziek van wordt. Op de laatste avond 
van het verblijf is er een afsluitende dienst, waar je je 
getuigenis mag geven. Zara: “Ik durfde niet echt, maar de 

Tekst: E
sther Visser  -  Fotografie: G

eertje Vierhout

Zara
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Ze houdt de deur van het leukste winkeltje van 
Oosterwolde voor me open. Willemien van den 
Bosch (38) uit Wezep, een blonde vrouw met 
hartelijke groene ogen, ontvangt me in ‘Gifts of 
Grace’. “We verkopen hier alles wat we zelf ook 
leuk vinden!”

Onder het genot van koffie en huisgemaakte spe-
culaas vertelt Willemien over de passie van haar 
leven: Gods onvoorwaardelijke liefde. Die drijft 
haar in al haar bezigheden en dat zijn er veel: het 
runnen van deze cadeauwinkel, spreken op Alpha- 
avonden, in diensten en op vrouwenavonden, 
reizen naar Namibië en zorgen voor haar gezin. 

Je hebt een poos in Namibíë gewoond en  
gaat er nog regelmatig heen. Hoe zijn jullie  
daar terecht gekomen? 
“Op mijn tiende schreef ik in mijn dagboek dat ik 
een weeshuis in Afrika wilde bouwen. Die droom 
kwam uit. Toen ik achttien was, ging ik mee met 
een jongerenreis naar Namibië, om een weeshuis 
te bouwen! Mijn buurjongen - nu mijn man - was 

ook van de partij. Ik vond het geweldig en wilde 
daar zo wel blijven, maar mijn buurjongen vond 
het niets. Toen we eenmaal getrouwd waren, 
wilde ik nog steeds graag naar Namibië, maar ik 
kon mijn man datzelfde verlangen niet geven. God 
moest zelf tot hem spreken. En dat deed Hij, over-
tuigend! We gingen erheen, aanvankelijk voor een 
jaar. Algauw besloten we om er langer te blijven. 
Dat betekende dat we ingrijpende keuzes moes-
ten maken, zoals het verkopen van ons huis, en 
dat midden in crisistijd. Maar God voorzag op een 
bijzondere manier in alles wat we nodig hadden.  
Ik zag ooit een film over zendelingen waarin ge-
zegd werd: ‘The best place to be is in the center of 
God’s will’. Als je dat doet, voorziet Hij ook in wat 
nodig is en zegent Hij je.”

Hoe zagen jullie God aan het werk in Namibië?
“We zetten schoolprogramma’s op voor kinderen 
die te oud waren om naar school te gaan, gaven 
huiswerkbegeleiding, lessen in de gevangenis en 
draaiden Alphakringen. Zonder dat je overal een 
papiertje voor nodig hebt, kun je daar gewoon aan 

de slag gaan. Vorig jaar ging ik weer naar Namibië met 
een groep vrouwen. Op de vuilnisbelt kwam ik een van 
‘mijn jongens’ van vroeger tegen. Hij was nu tegen de 
dertig. Dan vraag ik me af: Waarom kom ik jou weer 
tegen op de vuilnisbelt? Maar de vrouwen in de groep 
zeiden: ‘Hij kiest ervoor om eerlijk werk te doen, al is 
het zwaar en vies.’ Hij verzamelde ijzer om te verkopen 
en zijn gezin te onderhouden. En hij vroeg of we hem 
konden helpen zijn zoontje op school te krijgen, wat tot 
dan toe door allerlei bureaucratische hindernissen niet 
gelukt was. We hebben dat voor hem geregeld. Het is 
zo mooi dat je echt een verschil kunt maken in het leven 
van mensen. Dat hij zo zijn best deed voor zijn zoon, is 
bijzonder in Namibië, waar de vaders vaak uit beeld zijn. 
Overigens kwamen we meer jongens van vroeger tegen, 
en zij waren allen verantwoordelijke vaders!”

Het thema van deze editie is ‘Levend bewijs’.  
Welk bewijs van God zie jij in Nederland? 
“Veel mensen zijn op zoek naar God, of naar iets. Religie 
wordt minder belangrijk; het draait steeds meer om 
relatie. Dat is ook wat God altijd gewild heeft. Een 
relatie met God brengt verandering in levens. Er draaien 
momenteel zoveel Alphacursussen met volle groe-
pen, in Oosterwolde, Wezep, Zwolle… Mensen worden 
aangeraakt en leren God op een andere manier kennen. 
Jongeren komen radicaal tot geloof.”

Heb je een voorbeeld van hoe mensen  
worden aangeraakt?
“Net na corona hadden we een Alphagroep in een klei-
nere setting. Er deed een vrouw aan mee die onzeker 

Willemien van den Bosch

Tekst: E
sther Visser  -  Fotografie: G

eertje Vierhout
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Als je weet dat Hij van 
   je houdt, ga je anders bewegen

Willemien  
moedigt  

iedereen aan  
op zoek  
te gaan  

naar God

en beschadigd was. Tijdens die Alpha-avonden leerde 
ze Gods liefde zien en haar denken te baseren op Gods 
waarheid, niet op wat zij dacht dat de mensen van haar 
dachten. Ze ging vrijwilligerswerk doen, aarzelend eerst, 
maar met steeds meer zelfvertrouwen. Ze bloeide hele-
maal op! Haar man ging vervolgens ook naar Alpha, nam 
een neef mee die tot bekering kwam en gedoopt werd, 
en dat weer aan anderen ging vertellen. Zo zie je dat wat 
bij één persoon begint, kan uitgroeien tot een olievlek!”

Is Jezus het antwoord op al onze problemen? Of is dat 
te kort door de bocht?
“Nee, ik vind van niet. Hij is gestorven voor onze zonden, 
maar ook voor onze ziekten en mentale problemen. Dat 
betekent niet dat we niet meer met ziekte en moeite te 
maken hebben. Maar met Jezus erbij is het nooit uit-
zichtloos. Hij geeft hoop op herstel, op eeuwig leven, op 
Zijn nabijheid. Bij Hem vinden we erkenning, omdat Hij 
zegt: Ik was daar ook, Ik weet waar je het over hebt.”

Je hebt een sprekerstraining gevolgd en spreekt 
regelmatig, ook op Alphakringen. Wat wil je mensen 
meegeven?
“Er is veel depressie en onzekerheid. Er wordt zoveel 
gevraagd van mensen in deze maatschappij. Wat men-
sen het meest nodig hebben, is Gods onvoorwaardelijke 
liefde. Als je weet dat Hij van je houdt, ga je anders bewe-
gen - niet vanuit onzekerheid maar vanuit je identiteit als 
geliefd kind.

Ik wil iedereen aanmoedigen om God te zoeken. Hij wil 
zich laten vinden. Laat je niet tegenhouden door wat 
anderen misschien van je denken, of door wat je denkt 
te weten van de kerk. Jezus is gekomen om je leven te 
geven in overvloed - leven in vrijheid, vrij van beoordeling 
van anderen.”

“Jezus is gekomen om jou leven 
in overvloed te geven”



Voor veel jongeren is het 

weer die tijd van het jaar: 

studiekeuzetijd! Misschien 

voel je de opwinding van een 

nieuwe fase, of misschien 

zakt de moed je al in de 

schoenen bij het idee dat je 

moet kiezen. Het kan voelen 

alsof je nu de juiste keuze 

moet maken die je hele toe-

komst bepaalt. 

Tekst: Leonie Schreurs Thuis Front Team
 (TFT) M

ario

Zou jij twee jaar van je leven geven om mensen over de hele wereld te 

vertellen over Jezus? Voor Mario Dam was dit een makkelijke keuze. 

Studeren bleek niets voor hem en zijn mentor vertelde hem over het 

werk van Operatie Mobilisatie (OM): het bereiken van mensen in landen 

waar het Evangelie nog niet bekend is. 

Mario vertrok op Outreach naar Zuid-Afrika om te ontdekken wat hij 
wilde doen met zijn leven. Daar werd hij geraakt door het aantal mensen 
dat Gods liefde nog niet kent. Dit zette hem aan het denken en bracht 
hem in actie. Toen Mario hoorde van de Logos Hope, meldde hij zich 
gelijk aan: zijn liefde voor God en zeilen komt hier samen!

Inmiddels is Mario ruim zeven maanden aan boord. Hij is opgestapt 
in Ghana en is nu in het Caribisch gebied. Hij werkt op het dek van 
het schip en onderhoudt alle reddingsonderdelen. Hiervoor zijn soms 
creatieve oplossingen nodig, maar dat maakt het werk zo leuk. Mario’s 
missie gaat verder dan het schip, want hij helpt ook de lokale bevolking: 
het opruimen van een strand in Tobago, het bouwen van een kerk in Sint 
Lucia en het doen van oogtesten. Elke dag beweegt Mario vanuit Gods 
liefde en de overtuiging dat Jezus voor ons is gestorven. Soms door 
praktisch werk, soms door gesprekken. Zo vertelde hij een taxichauf-
feur over de Logos Hope, die zo enthousiast werd dat hij gelijk het schip 
wilde bezoeken!

Dit is maar een kleine greep uit het leven van Mario, maar 
elke dag getuigd hij van Gods liefde en zet hij zijn gegeven 
talenten in. Wil je meer weten over het werk van Mario? Volg 
hem op Instagram @mario_logos_hope_ en schrijf je daar in 
voor de nieuwsbrief!

Mario Dam

Wat wil jij 
doen met  
je leven?

Tekst: Row
el Slager -  Fotografie: Jaager

Wat als ik de  

verkeerde  
keuze  
maak?

Keuzestress 
Veel mensen ervaren keuzestress 
als het gaat om hun toekomst. De 
wereld om ons heen lijkt te zeggen 
dat je op jonge leeftijd al precies 
moet weten wat je wilt. Maar is dat 
realistisch? De angst om fouten 
te maken kan ervoor zorgen dat 
je blijft twijfelen en maar niet in 
beweging komt. 

God vraagt niet van jou dat je het 
hele pad al overziet. Hij vraagt je 
alleen om op Hem te vertrouwen 
en in dat vertrouwen de volgende 
stap te zetten.

God heeft een 
plan voor jou!
 
In Jeremia 29:11 staat: “Mijn plan 
met jullie staat vast – spreekt de 
Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, 
niet jullie ongeluk: Ik zal je een 
hoopvolle toekomst geven.” 

Het mooie is dat God jou de vrij-
heid geeft om te ontdekken. Soms 
betekent dat dat je een richting 
kiest en onderweg bijstuurt. Zo 
was mijn studiereis ook een groot 
avontuur: ik begon bij Verpleeg-
kunde, ging weer terug naar de 

middelbare school om toch 
mijn Havo diploma te 

halen, dook 
vervolgens in
Social Work 
en vond 

uiteindelijk mijn bestemming bij 
Toegepaste Psychologie. Mis-
schien begin jij ook aan een studie 
en merk je na een jaar dat het niet 
de juiste plek is. Dat is geen falen, 
dat is leren. Soms gebruikt God 
juist deze processen om je dichter 
bij je bestemming te brengen.

Vaak zie je pas achteraf hoe Gods 
aanwezigheid een rol speelde in 
je leven. Misschien kijk je op een 
later moment terug en besef je: 
“Juist daar heeft God mij geleid, 
juist toen hield Hij mij vast.” En 
dat geeft vertrouwen. Zelfs als 
je het nu nog niet helemaal 
overziet, mag je erop vertrou-
wen dat God erbij is. En als je 
dan achteromkijkt, zul je met 
zekerheid kunnen zeggen: 
“Het was goed, want Hij 
was erbij.”

Vijf vragen om je 
te helpen kiezen!

Waar ben jij van nature goed in? 
(Welke unieke gaven heb jij van 
God gekregen?)

Wat maakt jou enthousiast?

Hoe kan jij met jouw talenten 
iets betekenen voor anderen?

Welke keuze geeft jou rust als 
je erover bidt?

Durf je erop te vertrouwen  
dat God je leidt, zelfs als je 
jouw eigen pad nog niet  
helemaal ziet?

?
Rowel Slager
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Gods liefde delen:  

in woorden 
én daden 

Hoe is dit initiatief ontstaan? 
“Het is het verlangen van Youth for Christ om 
jongeren te bereiken en hen te laten delen 
in Gods liefde. We willen juist buiten de kerk 
dienstbaar zijn, in onze eigen omgeving. 
Daarbij zoeken we continu naar een gezellige 
en veilige setting voor ontmoeting en (ge-
loofs)gesprekken. Zo is ook ‘de panna’ gestart. 
We voetballen met de tieners of doen andere 
activiteiten op het terrein. Alle activiteiten 
zijn erop gericht om een relatie op te bouwen 
met de jongeren. We willen ze leren kennen, 

gesprekken voeren en ondersteunen waar 
nodig. Nederland is een rijk land, maar we zien 
soms een armoede aan liefde. We willen Gods 
liefde delen in woorden én in daden.”

Hoe doe je dat precies tijdens  
zo’n panna-avond?
“We beginnen om 19.00 uur. We spelen 
2-tegen-2 partijtjes in de pannakooi. Rond 
19.45 uur is er altijd een deelmoment, waarbij 
iemand iets vertelt over een bepaald thema. 
Afgelopen weken ging het over tot bloei ko-

Tekst: H
eleen R

uiter  -  Fotografie: G
eertje Vierhout

Dinsdagavond, 19.00 uur. Een pannakooi, een groep 
 tieners, vrijwilligers van Youth for Christ en niet  
onbelangrijk: een bal. Ook dat is kerk-zijn, als je het  
Karina Groothuis vraagt. Wekelijks staat zij samen met 
haar team klaar om hoop en liefde te geven. Karina:  
“Het is belangrijk dat deze doelgroep gezien wordt.  
Iedereen in Wezep ziet denk ik wel dat dat nodig is”.

men bijvoorbeeld. God heeft dat voor 
iedereen bedoeld, maar wat heb jij 
nodig om tot bloei te komen?”

Dat zijn dus de woorden die je deelt. 
Hoe laat je dit zien in jullie daden? 
“Heel eerlijk: er zijn dinsdagavonden 
dat we geen zin hebben. Het is bij-
voorbeeld koud, donker of het regent. 
Toch zijn we er elke week, door weer 
en wind. Als we iéts laten zien van God, 
dan is het wel trouw. Gewoon, door er 

te zijn. Daarnaast proberen we de jon-
geren vanuit Gods ogen te blijven zien. 
Ook al gaan ze soms grenzen over, we 
zien meer dan alleen hun buitenkant. 
We geloven in ze en in nieuwe kansen.”

Wat hoop je ten diepste te bereiken? 
“Mijn verlangen is dat elke jongere een 
relatie met God krijgt. Ik zou het tof 
vinden als die jongeren van nu over 
een paar jaar bijvoorbeeld de Alpha 
Youth willen volgen. Tegelijkertijd: als 
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“Nederland is 
een rijk land, 
maar we zien 

soms een  
armoede  

aan liefde” 

Karina Groothuis
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Boeken, kaarten, cadeauartikelen etc.
Meidoornpassage 14c - Wezep

038 376 5501  - www.de-rivier.nl

Tip

Youth for Christ
Fietstocht zaterdag  
20 september 2025
 
Wij hopen weer met een aantal men-
sen een fietstocht te maken met als 
opbrengst Youth for Christ Wezep. Dat 
doen wij om het mooie werk in Wezep te 
ondersteunen.

Fiets je mee?  
We zoeken nog fietsers die met ons 
meegaan. Heb je belangstelling, neem 
dan contact op met Sarris Barneveld  
06-11134978 s.barneveld1@chello.nl   
of Gerard van der Velde 06-53233971 
g.velde49@gmail.com

“als ik jou niet had  
gekend, dan was ik hier 
niet meer geweest”.

dat niet gebeurt, hebben we niet 
gefaald. We doen wat we kunnen en 
zijn op onze manier een licht. We 
mogen er op vertrouwen dat het 
niet van ons afhankelijk is. God zet 
Zijn werk wel door. Soms komen die 
zaadjes pas laat tot bloei, sommige 
zaadjes misschien wel nooit.”

Welke lichtpuntjes maak je  
nú al mee? 
“Dat zit in grote en kleine dingen. 
Een tijd geleden zei een meisje  
tegen me: ‘Als ik jou niet had  
gekend, dan was ik hier niet meer 
geweest’. Ze worstelde met suïci-
dale gedachten. 

Ze vertelde later dat het haar hielp 
dat er iemand was die haar écht 
zag, tijd en aandacht gaf en Gods 
liefde uitsprak. En soms zit het in 
kleine dingen. Dan is het bijzonder 
als een jongere terug groet en 
vraagt hoe het met mij gaat. 
Het is ook een tijdje best onrustig 
geweest bij de pannakooi. We heb-
ben toen gebeden dat de avonden 
vreedzaam mogen verlopen en dat 
gebeurde ook. Dat kan toeval zijn, 
maar ik zie dat als iets van God. 
Daar ben ik dan dankbaar voor!”

Dit werk is echt jouw missie.  
Denk jij: ‘Dat zouden meer mensen 
moeten doen?’
Ik geloof dat Jezus ons de opdracht 
gaf om het goede nieuws te ver-
spreiden, die opdracht is er voor 
elke christen. Hoe je dat doet, 
dat is aan jezelf. Dat mag passen 
bij jouw leven, karakter en talent. 
Waar ik nog meer naar verlang, 
is vurigheid. Beseffen we dat het 
Koninkrijk van God eraan komt? Tot 
die tijd wil God ons gebruiken om 
Zijn goede nieuws te brengen. We 
mogen er woorden én daden aan 
geven. Daden zonder woorden zijn 
leeg, maar woorden zonder daden 
ook. Wij zijn zelf een levend bewijs; 
een getuigenis van Gods genade 
en liefde. Durf je dat te laten zien, 
daar schaamteloos over te spreken 
en daar enthousiast over te zijn? Ik 
hoop het wel!”

Het werk van YfC Wezep draait 
dankzij gebed, vrijwilligers en 
giften.  
Wil je meer weten of (financieel) 
betrokken zijn? Ga dan naar  
www.wezep.yfc.nl Geloven op 

Loco Radio 
Luister zondagochtend live naar o.a.  
kerkdiensten en meer via LOCO radio
locomediagroep.nl/kanalen/locofm

“Wij zijn zelf een levend bewijs” 

Onweerlegbaar  
bewijs van de  
opstanding

Voor mij is Goede Vrijdag en Pasen het 

belangrijkste christelijk feest met de 

meest diepe betekenis. De kruisiging 

van onze Heiland Jezus Christus op 

Golgotha om verzoening te brengen 

tussen God en ons mensen, dat is 

waarvoor Hij als kind op aarde kwam. 

In onvoorwaardelijke liefde gaf Hij Zijn leven om ons 
te redden én de dood te overwinnen. Dat mogen we 
met Pasen vieren. Naast vergeving geeft Hij eeuwig 
leven aan Zijn volgelingen. Ja, dat is wel een voor-
waarde. In Hem geloven en Hem liefhebben, dat is de 
weg die Hij van ons vraagt.

Toch is juist dit voor veel mensen moeilijk om te 
geloven. Dat iemand Zijn leven geeft voor een ander 
en dat de dood overwonnen is. Het is allemaal te 
wonderlijk en onbegrijpelijk. Niet te bevatten en niet 
te verklaren en daarom haken veel mensen af. Eerst 
zien en dan geloven, lijkt het motto te zijn. 

In 1 Korinthe 15:5-8 schrijft Paulus dit: ‘Hij is versche-
nen is aan Petrus, daarna aan de twaalf. Daarna is 
Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders 
tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, 
maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij 
verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. 
En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, 
als aan de ontijdig geborene.’

Paulus somt hier allerlei getuigen op die oogge-
tuigen zijn geweest van de opstanding van Jezus 
Christus. Dat maakt de getuigenissen betrouwbaar. 
Het zijn ooggetuigen die het zelf hebben gezien en 
het zijn er ook nog eens velen. En hoe geloofwaar-
dig zijn dan deze getuigenverklaringen? Zij legden 
hun getuigenis af met gevaar voor eigen leven. Ze 
hadden hier geen eigenbelang of bijbedoelingen 
mee. Dit versterkt de geloofwaardigheid van hun 
getuigenissen.

Het is inderdaad niet te begrijpen voor ons gewone 
mensen, maar voor God is niets te wonderlijk. Ik 
houd mezelf ook altijd voor hoe wonderlijk Gods 
schepping is. De oorsprong van de schepping is voor 
mij ook te wonderlijk en niet te bevatten.  Het is te 
ingenieus om maar te veronderstellen dat het bij 
toeval is ontstaan. En dagelijks zijn wij getuigen van 
Zijn almacht die tot uiting komt in Zijn schepping. 
 
 
 
 
 
Met de Bijbel in de hand waarin vele getuigenissen 
zijn opgetekend en dagelijks het levende bewijs om 
ons heen van Zijn schepping, hebben wij een wolk 
van getuigen om ons heen. Je moet het natuurlijk 
wel willen zien! 

Bert Schipper

“voor mij ook te wonderlijk  
  en niet te bevatten”

Bert Schipper is verbonden aan de Hervorm-

de wijkgemeente Vredeskerk-Hoeksteen als 

voorzitter van de wijkkerkenraad en missionaire 

commissie.

Tekst: B
ert Schipper 

25



In deze tijd, van grote verscheidenheid 
aan opvattingen, zoeken kerken elkaar 
meer en meer op. Zo ontstaan samen-
werkingsverbanden. Dat is mooi,  
vandaar dat we ook dit blad gezamen-
lijk vanuit alle kerken aanbieden. 

Geloven en kerkzijn is  
iets wat je samen doet
Een kerk bestaat uit allerlei mensen, jong en oud,  
die ieder hun eigen geloofsweg bewandelen. In de 
kerk ontmoeten mensen elkaar, er wordt gezongen, 
gebeden en er zijn overdenkingen uit de Bijbel. Ook 
worden er veel activiteiten georganiseerd, denk aan 
Bijbelonderwijs, muziek, bemoediging en uiteraard 
gezelligheid. Meer info over de kerken en online 
kerkdiensten vind je op www.kerkpleinwezep.nl

Je bent 
welkom 
in de kerken van Wezep 
en Hattemerbroek

BETHELKERK
Herst. Hervormde gemeente

Dienst: zondag 9.30 / 14.30 uur
Azaleastraat 4, Wezep 

WEZEP

HATTEMERBROEK

VREDESKERK
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 19.00 uur
Heidepad 81, Wezep 

1.

DORPSKERK
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 14.30 uur
Stationsweg 2, Wezep 

2.

MORGENSTER
Nederlandse Gereformeerde Kerk
Dienst: zondags 9.30 / 16.30 uur 
Zuiderzeestraatweg 503, Wezep

3.
4.

PAULUSKERK
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30  
Van Limburg Stirumlaan 18, Wezep

NOORDERLICHT
Nederlandse Gereformeerde Kerk

Dienst: zondag 10.00 / 16.30 uur
Mariënrade 1, Wezep

KRUISKERK
Gereformeerde kerk
Dienst: zondag 9.30 uur
Kerkweg 6, Wezep 

5.
6. 7.

Live alle  
kerkdiensten 

volgen:
KERKPLEIN
WEZEP.NL

1.2.
4.

6.

9.
7.

8.

5.
3.

DE KLINKER
Leger des Heils

Klimopstraat 1, Wezep

10.

HOEKSTEEN
Hervormde gemeente

Dienst: zondag 9.30 uur
Leeuwerikstraat 29, Hatt.broek

KATHOLIEKE KERK 
 O.L. VROUW TEN  

HEMELOPNEMING
Zuiderzeestraatweg 7, Hattem

8.

10.

Elke zondag kun je live mee-
kijken met de kerkdiensten 
van de verschillende kerken. 

Ook kun je de diensten 
terugkijken. Via Kerkplein-
wezep.nl kun je direct naar 
een dienst toe.

Jaarlijks wordt een Alphacursus  
georganiseerd door een enthousiast 
interkerkelijk team.
 
Wat is Alpha?
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. 
In circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je 
wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met 
andere deelnemers door over boeiende onderwerpen.

Vragen via mail: alphawezep@gmail.com
Zie ook: Facebook: facebook.com/alphacursuswezep 
of Instagram: instagram.com/alphawezep
of kijk op: pauluskerkwezep.nl/alpha-extra-info.html

Bij Alpha Youth zien we dagelijks hoe jongeren de liefde 
van God ervaren en ontdekken wat Hij voor hen betekent. 
Veel van deze jongeren dragen deze liefde weer uit, door 
bijvoorbeeld zelf Alpha Youth leider te worden of actief 
te zijn binnen de kerk. Zij zijn het levende bewijs van hoe 
krachtig geloof kan zijn en hoe het hun leven verandert.

Nieuwsgierig naar wat geloven inhoudt?  
Of wil je andere jongeren ontmoeten die ook op zoek zijn 
naar antwoorden? Dan is Alpha Youth iets voor jou!

Volg ons op Instagram @youthalphawezep en blijf op de 
hoogte van alle activiteiten.  

 
In september 2025 start er weer een nieuwe Alpha 
Youth. We hopen je daar te zien!

iets  
voor 
 jou!

16+
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Hij kan zomaar naast je lopen  
op een onverwacht moment

Als God soms heel ver weg lijkt,  
Als alles is mislukt,  
en niemand weet waarom je  
bedroefd bent en bedrukt.
Sta dan niet gek te kijken  
wanneer Hij naast je staat,
En met je mee wil lopen,  
totdat het wel weer gaat.

Er liepen eens twee mannen  
vlakbij Jeruzalem.
Hun vriend was net gestorven;  
ze treurden over hem.
Opeens was daar een vreemde,  
die met hen mee wou gaan
Ze wisten niet dat Hij het was,  
dat Hij was opgestaan.

Hij kan  
zomaar  

naast je  
lopen


